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2021 door Joke Hagenbeuk 

Beste lezers, 

Het eerste jaargang van ons Moerdijks Klaverblaadje 2.0 zit er alweer bijna op.  

Hoe spannend was het voor ons om aan de slag te gaan met het werven van adverteerders, 

sponsors, vaste schrijvers en hulp achter de schermen om zo de krant daadwerkelijk te 

kunnen uitbrengen.  

Een kleine terugblik op de omslag van onze eerste editie: 

“Er werd een mooi bedrag vanuit het Kernbudget beschikbaar gesteld en het Havenbedrijf gaf uit de Vitaliteitsregeling ook een prach-

tige bijdrage. Maar ook onze adverteerders leverden een mooi bedrag op. Alles bij elkaar konden we gaan starten. We hopen dat na 

het uitkomen van de eerste editie er meer advertenties in ons mooie blad gezet gaan worden. Financieel hebben we dit ook nodig om 

de krant te kunnen blijven continueren. Samen heb ik met Nel van Meel, Jos Schalk, Evelyne van Ballegooijen, Bob Buckley en onze 

Ombudsman en natuurlijk allen die hun medewerking hebben verleend aan dit nummer, de krant kunnen maken zoals die hier voor u 

ligt. Een extra dik feestelijk nummer in full color. Je kan tenslotte maar één keer de eerste editie uitbrengen!” 

Als we dit nu lezen beseffen we hoeveel er al verandert is. Onze eerste editie telde 20 pagina’s wat een “extra dik feestelijk 

nummer” was. We konden toen nog niet weten dat we inmiddels edities met 32 pagina’s hebben uitgebracht. De edities 

worden steeds professioneler en we leren er nog iedere keer bij. We zijn allemaal gegroeid in onze rol en er zijn nieuwe 

gastschrijvers bijgekomen. 

Graag bedanken wij onze sponsors en adverteerders en iedereen die meewerkt aan de artikelen voor het vertrouwen en het 

geloven in onze droom “Moerdijk een eigen blad” zonder jullie was het ons niet gelukt! 

Bedankt  Port of Moerdijk * Kernbudget Moerdijk dorp * Van der Giessen & Van Herk Makelaardij * 

Woonvizier * Lekkers Uit Hongarije * Jau Centrum in Beweging * Mr-Orange * Surplus * Kapsalon Ees-

termans * Snackbar Moerdijk * Koman’s Vishandel * Shell * Byjou * Vilema.  

Bedankt Inducopy Thed en Gerda Freriks voor jullie hulp en het meedenken, geniet van jullie welverdiende pensioen! 

Ook bedankt: Kees Scheenaard die ons iedere keer weer 

meehelpt met het rondbrengen van het blad. 

 

En dan als laatste maar zeker niet de minste 

ons Team voor hun inzet :  

Jos schalk 

Evelyne van Ballegooijen 

Bob Buckley 

Onze Ombudsman  

 

 

 

 

* Nel van Meel & Joke Hagenbeuk * 
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Kerstverhaal door Joke Hagenbeuk  

 

Al meer dan 37 jaar ben ik vriendinnen met de Engelse Joan Goddard. Ik heb haar le-
ren kennen tijdens mijn werk in Engeland. We waren toen nog jonge vrouwen met ie-
der onze eigen gezinnen.  

Zij is er altijd voor mij en andersom ben ik er altijd voor haar. We zijn elkaars stabiele factor. Zo hebben we sa-
men heel wat stormen doorstaan in ons privéleven. We hebben gelachen en gehuild maar wat vooral fijne herinne-
ringen zijn en blijven zijn de vele Kerstdagen die ik met haar heb doorgebracht. Zoals iedereen beperkt wordt 
door de covid pandemie, hebben wij daar ook mee te maken en elkaar al drie jaar niet meer gezien. Het gemis is 
groot vooral met Kerst. Gelukkig kunnen we skypen maar dat is natuurlijk niets vergeleken met bij elkaar kunnen 
zijn. 

In Engeland is het Kerstfeest erg traditioneel, de Christmaspudding, de kalkoen met kastanjes en de cadeaus onder 
de kerstboom op Kerstavond. Waarna we altijd naar de bioscoop gaan en waar altijd dezelfde film draait “It’s a 
Wonderful Life”. Voorafgaand worden er kerstliederen in de bios gezongen en drinken we punch. Dan de film, 
iedere keer weer een feestje om weer te zien dit prachtige Kerstverhaal. Daarom wil ik dit verhaal graag met jullie 

delen.  

Het is kerstavond.  

In de hemel is het druk met allerlei gebeden die vanaf de aarde 
komen. Hoofdengel Joseph is met name bezorgd over een 
groot aantal gebeden met betrekking tot George Bailey.  

Bailey zelf staat namelijk tamelijk wanhopig in de sneeuw op 
een brug.  

Joseph haalt er Clarence Odbody bij, een engel 2e klas. Cla-
rence  moet Bailey redden van een zelfdodingspoging en kan 
hiermee voor zichzelf zijn vleugels verdienen. Voordat Claren-
ce naar de aarde vertrekt, laat Joseph hem het leven van Geor-
ge zien. 

Het blijkt dat George zijn hele leven bezig is om anderen te 
helpen ten koste van zichzelf. Op zijn twaalfde redt hij zijn 
broertje Harry die door het ijs is gezakt. George houdt een 
doof oor aan het avontuur over.  

Als hij als boodschappenjongen werkt voor de apotheker redt 
hij zijn baas die een fout maakt bij de samenstelling van een 
medicijn en daarbij bijna een kind doodt.  

Later wil George graag zijn stadje, Bedford Falls, verlaten om 
meer van de wereld te zien. Hij werkt echter in de bank van 
zijn vader, de Bailey Building and Loan Association, en wacht 
tot zijn broer Harry is geslaagd voor zijn eindexamen van de 
middelbare school, zodat hijzelf kan gaan studeren.  

Dan komt echte het nieuws dat zijn vader een beroerte heeft 
gehad en is overleden. Potter, een rijke, harteloze aandeelhou-

der in de bank, eist nu van het bestuur dat de bank stopt met de kredieten aan de armere mensen van Bedford 
Falls. George weet het bestuur te overtuigen van het nut van deze kredieten, maar ze stellen één voorwaarde: Ge-
orge moet zijn vader opvolgen. George zwicht en geeft het geld om te studeren aan zijn broer Harry.  

Jaren later trouwt George met zijn jeugdliefde Mary en het paar besluit een huwelijksreis te gaan maken naar een 
tropische bestemming.  

Maar dan slaat paniek in het dorp toe. Het is de dag van de krach op Wall Street en iedereen is bang dat zijn 
spaargeld is verdwenen. Harteloze Potter die zelf ook een bank heeft en de bank van George wil overnemen biedt 
de spaarders 50 cent voor elke dollar. George en Mary offeren het geld voor hun huwelijksreis op om de spaarders 
tevreden te stellen.  

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beurskrach_van_1929
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Hoewel George dus weer niet verder komt dan Bedford Falls, is hij gelukkig in zijn stadje. Hij koopt een huis voor 
Mary en al snel komen er kinderen 

Om armere mensen aan fatsoenlijke woonruimte te helpen met huizen met redelijke huren start hij het project Bai-
ley Park. Het vormt een tegenwicht tegen de huizen van Potter die schandalige huren vraagt.  

De Tweede Wereldoorlog breekt uit en George meldt zich voor het leger. Hij wordt echter afgekeurd vanwege zijn 
dove oor. Zijn broer Harry wordt piloot en een held met 15 overwinningen. Hij schiet onder andere een vliegtuig 
neer dat zich op een Amerikaans troepenschip wil storten. 

Op kerstavond 1946 loopt oom Billy, de wat kinderlijke broer van de vader van George en Harry, door Bedford 
Falls. Hij moet 8000 dollar van de bank gaan storten, maar raakt afgeleid door een bericht in de krant. Harry Bai-
ley heeft een hoge onderscheiding voor betoonde moed gekregen. Hij laat het bericht apetrots aan Potter zien. In 
triomf loopt oom Billy verder en vergeet dat het geld in de krant zit die hij bij Potter heeft achtergelaten. Als hij 
het geld wil storten kan hij het nergens vinden.  

George is wanhopig, helemaal als Potter hem weigert geld te lenen om de bank te redden. In plaats daarvan eist 
Potter de arrestatie van George wegens fraude. De wanhopige George zet het op een drinken en loopt wanhopig 
naar de brug. Hij is er zich niet van bewust dat verschillende mensen voor hem bidden. Hij wil zelfmoord plegen 
en zo de levensverzekering claimen van 15.000 dollar. Net op dat moment arriveert 2e klas engel Clarence uit de 
hemel en springt in het water. George moet hem nu redden want de engel kan niet zwemmen. 

Later vertelt George verbitterd aan Clarence dat het beter was geweest als hij nooit geboren was. Clarence neemt 
George daarop mee en toont hem een alternatieve wereld waarin George Bailey niet bestaat. Bedford Falls heet 
Potterville en veel mensen hebben het slecht omdat Potter alles bezit en de mensen uitbuit. Het stadje is vergeven 
van louche kroegen en nachtclubs.  

Harry Bailey is op jonge leeftijd verdronken toen hij door het ijs zakte. De apotheker zit een gevangenisstraf uit 
wegens vergiftiging. Oom Billy zit in een gesticht, de moeder van George is een weduwe die amper haar hoofd 
boven water kan houden als pensionhoudster. Mary is een verbitterde oude vrijster die werkt in de plaatselijke bi-
bliotheek. De geschokte George ziet nu in dat hij veel goeds heeft gedaan. 

Vervolgens loopt Bailey terug naar de brug, en bidt of hij weer terug mag naar het gewone leven, waarin hij wél 
geboren was. Wanneer hij merkt dat dit gebeurd is, rent hij dankbaar en uitbundig door het stadje naar zijn huis 
toe. Hier komt vervolgens alles goed als de plaatselijke bevolking spontaan geld schenkt en George niet meer hoeft 
te lenen. 

-o-o-o-o- 

 

En zo komt er een happy end aan een prachtige film. Ik hoop dat u gaat 
kijken als u de film ooit kunt bemachtigen. Misschien is er een remake, 
maar de sfeer van de originele film uit 1946 is onvervangbaar. 

 
 
 
Bron : Wikipedia 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
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Stuur de oplossing naar de 

redactie per email of in de 

brievenbus van Grintweg 

47. 

Er is weer een cadeaubon 

van € 10,- naar keuze te 

winnen van één van onze 

middenstanders. 

 

Winnaar van de vorige 

puzzel is :   

Hennie de Bruin,   

gefeliciteerd ! 

Prijspuzzel  door Joke Hagenbeuk 
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Redactie Moerdijks Klaverblaadje 2.0:  Nel van Meel en Joke Hagenbeuk   
e-mail : moerdijksklaverblaadje@gmail.com  Postadres: Grintweg 47  
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Annie Plooster 

Geboorteplaats/ datum: Barendrecht 10-11-1954 

Woont in  Moerdijk sinds: 2005 

Hobby’s: Tuinieren, handwerken, diamond painting, daarnaast doe ik alle klusjes zelf. Ik ben 

niet bang om zelf, als het nodig is, een zaag of tang te gebruiken. 

In deze tijd van het jaar ben ik veel bezig met de kerstversiering. 

Ik begin meestal na mijn verjaardag op 10 november. Dit jaar ben ik eerder begonnen omdat je 

toch weinig visite mag krijgen. Ik bouw er dan 1,5 á 2 weken op. Mijn halve kamer is dan een 

Kerstdorp. Daarnaast heb ik een aantal kerstbomen en een ijsberen grot. 

Het eerste huisje kocht ik 25 á 30 jaar geleden. Dit kocht ik voor 10 cent, helaas zijn ze nu veel 

duurder. Boompjes maakte ik soms zelf van takjes, dit is erg priegelwerk dus koop ik ze nu. Als 

er verlichting van een huisje stuk was maakte mijn man dit voorheen. 

Nu ga ik zelf met een soldeerbout aan de gang. Het laatste wat ik ge-

kocht heb zijn de hekjes om te voorkomen dat de sneeuw in de stof-

zuiger verdwijnt. 

Het opruimen doe ik meestal vanaf 1 januari. Dan heb ik er 2 maan-

den plezier van gehad. 

Verder blijf ik actief en leren: mijn rijbewijs heb ik pas na mijn 50e 

verjaardag gehaald. Ik heb een cursus Engels afgesloten en ben met 

een cursus Duits bezig. Ook op de computer probeer ik wegwijs te 

worden. Helaas is alles nu gestopt vanwege de corona. 

Moerdijk dorp plus + : Rust en landelijk, daar geniet ik van. 

Moerdijk dorp min - :  De stoepen die erg ongelijk liggen. Daardoor 

is het met rolstoel of rollator moeilijk lopen/rijden. 

Wat zou je willen veranderen: Sommige drempels verlagen. Als je 

er met 20 kilometer overheen rijd, hoor je dit nog aan de auto. 

Ik hoop dat de rust in de Onrust blijft. 

 

 

 

 

 

Ik ben ……. door Nel van Meel 
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Jubileum 
Tan (88) en Lies (89) de Vet waren op 13 januari 65 jaar getrouwd. 

Door corona is dit pas op 7 november gevierd met familie en vrienden. 

De 66 jaar is dus al nabij.  Gefeliciteerd…. 
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Vuurwerk 
De tijd van het vuurwerk is weer aangebroken. De vrees voor 

vele huisdiereigenaren. Nu in de Coronatijd is het dit jaar weer verboden, maar je 

ontkomt er niet aan om regelmatig harde knallen te horen. Honden horen zeker 4x beter als 

wij mensen en dus ook van verdere afstand. Ook wij hebben zo’n hondje die werkelijk alles 

hoort en in deze tijd niet graag naar buiten gaat. Is het niet het vuurwerk dan zijn het wel de 

gaskanonnen op de weilanden of de schoten van jagers. Ook al komen ze voor een mens van ver.  

Uit ervaring weet ik dus dat dit een lastig probleem is. Er worden soms groepslessen vuurwerktraining aangeboden op hon-

denscholen, maar ik ben voor een individuele begeleiding omdat ieder hond 

anders reageert en de hond ook geen angst van andere honden kan kopiëren. 

Zoek een goede hondenschool/gedragstherapeut en begin ruim op tijd voor 

het nieuwe jaar. Het mooiste is als je hond nog niet bang is om hem weer-

baar te maken voor harde geluiden. Is je hond al bang dan zijn er ook ver-

schillende (hulp)middelen op de markt. Bach bloesems, etherische oliën, 

voedingssupplementen, halsbanden, thundershirt, cd’s met harde geluiden 

enz. Google maar eens, teveel om op te noemen.  

Bij de dierenarts zijn medicijnen verkrijgbaar, zorg ervoor dat je geen spier-

verslappend middel meekrijgt zoals valium! De hond lijkt kalm maar kan 

zich nauwelijks bewegen, tussen de oren maakt hij alles mee wat erg stress-

vol is! Bij sommige honden kan de angst te maken hebben met lichamelijk 

ongemak. Denk hierbij aan buikpijn, hoofdpijn, gewrichtspijn of andere 

onderliggende ongemakken. Honden laten dit niet zo snel merken.  

Heeft je hond angst ontwikkeld in de loop der jaren, laat je hond eens on-

derzoeken door een dierenarts of fysiotherapeut voor dieren! Een hond zon-

der pijn is makkelijker te trainen en hersteld makkelijker van zijn angst. 

Ook erg belangrijk, wat is je eigen reactie en emotie na een knal? En wat is 

nu eigenlijk een juiste reactie? Blijf relaxed! Word niet boos of geïrriteerd 

ook al is het naar degene die de knal veroorzaakt. Moet je de angst helemaal 

negeren? Nee hoor. Ga lekker zitten en neem een lekkere borrel (of een bak-

je thee) en geef je hond steun. Je hoeft de angst er niet in te aaien of te pra-

ten maar laat hem lekker tegen je aanzitten. Jouw rust zal inwerken op je 

hond.  

Wat ik weleens doe bij angstige honden in de salon is op You Tube Delta wave muziek aanzetten en dan de Deep sleep, 

heerlijk rustgevend, daarbij kun je je hond nog een rustgevende massage geven, maar stop hiermee als je merkt dat het ave-

rechts werkt. Doe ook de gordijnen dicht en maak een soort tentje van dekens als je geen bench hebt. Een bench kun je open 

laten en gooi bij een draadkooi een laken erover zodat de bovenkant en de zijkanten donker zijn en het deurtje open. Ook kun 

je de hond afleiding geven door hem een lekkere kluif te geven of hem een hersenwerkje aan te bieden. Een hersenwerkje is 

b.v. een hondenpuzzel, snuffelmat of een zoek en speurspelletje. Een hersenwerkje is ook makkelijk zelf te maken van huis/

tuin en keukenartikelen. Google maar eens op “Hersenwerk voor honden” of koop het boek. Dit moet je van te voren natuur-

lijk ook al vaker doen zodat je hond snapt wat de bedoeling is en het al superleuk vind. Het is natuurlijk raar als je met oud 

en nieuw ineens zoiets gaat aanbieden en hij een andere link gaat leggen met het spelletje. Zorg dat hij al wat gewend is op 

dit gebied en hem geen frustratie op gaat leveren. En als de knallen heftig gaan worden, pak dan een makkelijk spelletje 

waarbij hij redelijk vlot succes heeft. Is de angst zo erg dat je hem niet kunt verleiden tot een spelletje of een lekkere kluif, 

doe dan wat ik als eerste verteld heb. Geef hem steun, en het allerbelangrijkste “BLIJF KALM!”. En benader een gedragsthe-

rapeut. 

Dit waren Innie’s tips, doe er je voordeel mee!  

Ik wens jullie en jullie dieren een rustige jaarwisseling toe! 

1ste Jaargang editie nr. 06 Kersteditie 2021 Dierenweetjes  door Ingrid van Riel, Innie’s Pet Wellness 
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Het Kerstboompje in de klas voorleesverhaaltje voor de kleintjes  

Daar stond hij dan. Op een tafel in de 

hoek van de klas. Een mooi rood kleed lag 
over zijn voet. Hij werd omarmd door al-
lerlei lichtjes. De kinderen hadden hem 
versierd met glitterende, zilveren slingers. 
De mooiste ballen hingen aan zijn takken. 
Rood, groen, paars, wit, zilver, goud, geel, 
blauw. De kinderen van groep 4 hielden 
van alle kleuren van de regenboog. Het 
kerstboompje stond daar heel alleen. Het 
Kerstfeest was nog niet begonnen. Hij neu-
riede ‘O dennenboom’ voor zichzelf. Hij 
had toch wel geluk dat hij in een klas 
mocht staan! Daar is het altijd zo gezellig! 
Zingende en vrolijk kletsende kinderen. De 
hele dag allerlei kerstliedjes. En af en toe 
een aai over zijn takken, omdat ze hem zo 
mooi vonden. 

Hij miste alleen één ding. Het kerstboom-

pje verlangde er al zo lang naar. Hij wilde 
heel graag een keer mee-eten met de kin-
deren. Gewoon erbij zitten aan tafel. Mee 
doen, mee kletsen en ook de kaarsjes uit-
blazen. Maar hij was een kerstboom en een 
kerstboom staat altijd in de hoek te kijken 
naar wat er voor hem gebeurde. De kerst-
boom was zo aan het nadenken dat hij hele-
maal niet had gemerkt dat er al kinderen 
binnen kwamen. Ze hadden schalen vol 
lekkers mee genomen. Het kerstboompje 
had zijn lippen erbij afgelikt, als hij ten 
minste een mond had gehad. De kinderen 
gingen snel zitten. Ze begonnen te eten. 
Soep met broodjes worst, pannenkoeken, 
kaashapjes. Er was zelfs cake toe. De kin-
deren smulden ervan! Het kerstboompje 
rook de meest lekkere geuren. 

Af en toe zag hij een meisje uit de klas naar hem kijken. En …. maakte ze nou een knipoog? Opeens stond het meisje op, ze 

stak haar vinger op. ‘Juf, ik vind het kerstboompje zo zielig daar alleen. Mag hij naast me zitten?’ Er was nog wel een klein 
plekje naast het meisje en samen met de juf zette ze het kerstboompje daar neer. Het kerstboompje werd helemaal warm van 
binnen. Ietsje later konden de kinderen aan het toetje beginnen. Een jongen had kerstkransjes mee genomen. Elk kind kreeg 
er een, er bleven nog 5 kransjes over. Die hing hij aan de takken van het kerstboompje. Omdat het kerstboompje zo blij was, 
schenen zijn lampjes ineens nog feller. Hij vond het fantastisch! Hij mocht meedoen, met de klas! Het kerstboompje heeft 
zich nooit meer alleen gevoeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron osr.org 
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The Christmas Truce of 1914 

 

Traditionally, Christmas is a time for sho-

wing compassion, goodwill and forgiveness to each other.  

And for us as British folks, there are very few other Christ-

mas tales that embody these characteristics better, than the 

story of the miraculous 1914 Christmas Truce that took place 

between German and British soldiers, who were fighting in 

the trenches of Flanders, Belgium during World War I.  

Up until the winter of 1914 they had been engaged in heavy 

combat against each other, with many men on both sides 

losing their lives. The conditions on the front-line were fa-

mously abysmal and many of the British soldiers, weary and 

worn, had realised just how terrible their task really was.  

Therefore, when Christmas Eve (24th December) arrived, the 

men were more than happy to put their weapons down for a 

while and bring a little peace, joy and humanity to each other 

in the spirit of Christmas, by opening a bottle of whisky and 

celebrating together.  

(It was quite common for soldiers in World War I to declare 

their own ceasefires – it was done on both the German and 

the British sides and was called the “Live and Let Live” poli-

cy.)  

Despite the hellish conditions of the trenches and the tragic 

task that lay in front of them they were still glad to have the 

chance to sing a few Christmas songs as they lay together in 

the cold and darkness of the muddy trenches there on the 

fields of Flanders.  

But what happened next was amazing.  

After a while, the British soldiers noticed they could hear the 

German soldiers singing too, recognising the song “Silent 

Night”, sung by a few lone German voices drifting over the 

trenches.  

The enemy was celebrating Christmas too, it seems. 

Amused by this, the British soldiers then began calling to the 

Germans across no-man’s land, shouting jokes, Christmas 

greetings and the occasional light-hearted insult.  

And what do you know, the Germans started shouting and 

joking back to them, obviously in good spirits themselves.  

At some point, one of the British soldiers peered over the 

edge of the trench he was in, and saw a group of German sol-

diers, weapons on the ground, walking towards the British 

trenches.  

But instead of trying to shoot, the German soldiers smiled 

and began to offer the British soldiers drinks, cigarettes, and 

the hand of peace.  

 

Famously, the British soldiers stood up, climbed out of their 

trenches, and joined the Germans to toast Christmas and to 

enjoy just a few moments of peace in between the fighting.  

Later in the evening, or so the story goes, a football was pro-

duced by the German soldiers and, the British being the Bri-

tish, gladly accepted their offer of a match to commemorate 

the occasion.  

It was after this football match that a ceasefire was decided 

for the following day, Christmas day.  

“You no shoot, we no shoot” was what the German General 

famously said to the British Captain.  

And so it came to pass, that in the middle of one of the most 

bloody and futile conflicts of the 20th century, two opposing 

sides were able to forget their conflict, their arguments and 

their brutal task for just one day, Christmas Day, and come 

together to share a drink, a smoke and a song with their ene-

mies and appreciate the miracle of being human, being alive 

and being together. 

LEXICON:  

Compassion - medeleven   Goodwill - welwillendheid  

Forgiveness - vergiffenis   Tale – verhaal  

Characteristics - kenmerken  Truce - wapenstilstand  

Trench - loopgraaf    Joy - Vreugde  

Heavy combat - zware gevechten  Abysmal - verschrikkelijk  

Weary and worn - moe en versleten  

Ceasefire - wapenstilstand  Hellish - hels  

Darkness - duisternis   Muddy - modderig  

Miraculous - Wonderbaarlijk  Amused - geamuseerd  

Apparently - Blijkbaar   Occasional - af en toe  

Light-hearted - luchthartig   No mans land - Niemandsland 

 Peer - turen     Toast - toost  

Commemorate - herdenken   Futile - nutteloos 

“Live and let Live”    door Bob Buckley 
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1ste Jaargang editie nr. 06 Kersteditie 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstgedicht  

 
Kerst is een feestdag 
Gevierd wereldwijd 

Gevuld met veel gelach 
En liefdadigheid 

 
Voor iedereen heeft Kerst een andere betekenis 

Iedereen een andere invulling 
Is het een belangrijke gedenkenis? 

Of een wensvervulling? 
 

Of je het nu viert in de kerk 
Misschien wel met cadeaus 
Liefde maakt deze dag sterk 

En worden we niet zomaar boos 
 

Wat je ook gaat doen 
En waar je ook bent 

Geniet van dit feestelijke seizoen 
 

Fijne feestdagen 
En wees een beetje extra lief voor iedereen die je kent 

 
Evelyne van Ballegooijen 
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1ste jaargang editie nr. 05 november/december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als in 2020 heeft de Corona pandemie ons helaas ook in 2021 bezig gehouden. Waar in 2020 nog werd geapplaudis-

seerd voor o.a. het ziekenhuis-, politie-, ambulance-, verzorgingstehuis, schoonmaakpersoneel en dokters werd dit het afgelo-

pen jaar door hen steeds minder zo ervaren. 

Natuurlijk smachten we allemaal naar een onbevangen leefomgeving, willen we graag tot laat naar het café of restaurant 

of willen we geholpen worden aan een medische ingreep. Maar dat willen zij toch ook? Wellicht is het goed om te beseffen 

dat bovenstaande mensen niet het gevolg zijn van de pandemie waar we mee te maken hebben. Ze zijn er om ons te helpen. 

Laten we hen vooral niet aanvallen….dat verdienen ze niet! 

Ook het afgelopen jaar heeft Corona invloed gehad op de leefbaarheid op ons dorp. Gelukkig mochten onze ouderen op een 

gegeven moment weer naar de Ankerkuil om er samen te komen voor een bakkie koffie, voor een gezellig praatje of een luis-

terend oor. De vrijwilligers van de Ankerkuil en de medewerkers van het ‘Huis van de wijk’ stonden voor hen gelukkig klaar.    

 

Meiden met een missie: 

Er gebeurde het afgelopen jaar ook bijzondere dingen. Een daarvan was de actie van Pauline Joosten en Hadewych van Oers 

als ‘Meiden met een missie’. De gehele opbrengst van de door hen  gemaakte mondkapjes werd besteed aan het kopen van 

presentjes bij inwoners of vrijwilligers binnen onze gemeente.  Op Moerdijk verkocht Nicole Eestermans van ‘Kapsalon Ees-

termans’ ook mondkapjes van Pauline en Hadewych. Diverse ouderen en vrijwilligers op ons dorp ontvingen van Pauline en 

Hadewych een bloemetje, een plant, een handdoek, een mok met chocomel en kaartjes met teksten als ‘We denken aan jul-

lie’. Ook de leerkrachten en de kinderen van IBS de Klaverhoek ontvingen van de dames uit Zevenbergen en Willemstad een 

lekkere zak met pepernoten. Pauline en Hadewych zijn, met nog 4 andere kandidaten, genomineerd als ‘Brabanders van het 

jaar’. Met uw stem krijgen beiden wellicht de waardering die ze verdienen.  

Wilt u op hen stemmen? Ga dan naar www.brabandervanhetjaar.nl  

 

Moerdijk voor Elkaar: 

Ook het afgelopen jaar stonden de vrijwilligers van ‘Moerdijk voor elkaar’ klaar om inwoners die daar behoefte aan hadden 

te helpen. Slechts een enkele keer hoefden zij in actie te komen. Tijdens Koningsdag ontvingen alle Moerdijkers op hun 

deurmat een tulp met toepasselijk kaartje. Deze actie was een idee van onze ‘Dutch way of Life’, oftewel Bob Buckley die 

momenteel met zijn Adele in het voormalige Wit Gele Kruisgebouw woont. Het was een klein gebaar, maar het kwam uit een 

‘oranje’ hart.  

 

Terugblikken met een lach en een traan    door Jos Schalk 
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       1ste Jaargang editie nr. 06 Kersteditie 2021 

 

Vrijwilligers: 

Ondanks dat een flink aantal activiteiten niet door konden of mochten gaan hebben vele vrijwilligers voor en achter de 

schermen hard gewerkt voor hun vereniging of stichting. 

Gelukkig kon de Halloween activiteit van het SKW wel doorgaan, is Sinterklaas in de Ankerkuil hartelijk verwelkomd, is 

Koningsdag op een gepaste wijze door het Oranjecomité gevierd en mochten de jeugd- en senioren spelers/speelsters van 

vv TPO enkele wedstrijden spelen. Dit was gedeeltelijk zonder publiek en ouders aan de zijlijn, maar de bal mocht voor hen 

gelukkig rollen.  

Ook kon er in bepaalde periode gedart en gebiljart worden in café de Put en zijn er bij vv TPO 3 pokeravonden van de 

‘TPO Pokermaster’ competitie gespeeld. Martin van Meel uit Langeweg is momenteel leider van het klassement. Laten we 

hopen dat er snel weer getraind en gespeeld kan gaan worden.    

Helaas waren er dit jaar geen carnavalsactiviteiten met Johan Willem Friso XIV en zijn gevolg, was er geen sauwelen in de 

Blokhut en de Ankerkuil, moest  het Oldtimersfestival voor de 2e opeenvolgende keer afgelast worden, was er wederom 

geen Kerstmarkt, geen Toneeluitvoering en mochten de vogeltjes liefhebbers in de Ankerkuil niet bij elkaar komen. Dat 

was een teleurstelling voor deze vrijwilligers.       

 

Dorpstafel: 

Alle dorpstafels zijn in 2021 gelukkig doorgegaan. Deze bijeenkomsten hebben fysiek en/of digitaal plaatsgevonden. Daar-

door zijn bepaalde leefbaarheidsplannen niet stilgevallen. Denk hierbij o.a. aan de toekomstige bouwplannen aan de Steen-

weg, Julianastraat, Koning Haakonstraat, Steenweg en de haven. Ook konden de ontwikkelingen van het ‘Appelzak-Zuid’ 

project gevolgd worden. Een leefbaarheidsproject wat zeker van toegevoegde waarde zal worden. Havenbedrijf directeur 

Ferdinand van den Oever hield ons tijdens de Dorpstafel bijeenkomsten op de hoogte van de vorderingen. Dat de Dorpsta-

felbijeenkomsten afgelopen jaar door konden gaan hadden we met name te danken aan gemeente Moerdijk medewerkster 

Wendy Roelen. Als onze nieuwe gebiedscoördinator zorgde zij voor de nodige (digitale) faciliteiten.  

 

Vooruitblikken: 

Hoe lang én op welke wijze Corona ons leven nog gaat beheersen is niet bekend. Laten we als inwoners proberen zoveel 

mogelijk rekening te houden met elkaar. Laten we waardering tonen voor de vrijwilligers die voor en achter de schermen 

hun best voor ons doen en laten we vooral begrip tonen voor mensen die in de zorg werken of op een of andere wijze voor 

ons allen ‘dienstverlenend’ bezig zijn.  

 

De donkere dagen in december:  

In de komende periode gaan velen met de kerstdagen of op oud- of nieuwjaarsdag op bezoek bij ouders, familie of vrien-

den. Mocht u om u heen ‘eenzaamheid’ opmerken, gun die persoon of personen dan een fractie van uw tijd. Met een kerst-

kaartje in de brievenbus of een praatje op straat maakt u hun dag speciaal. Een mooi spreekwoord hierbij is “We kunnen 

niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen”!  

 

 

-vervolg- Terugblikken met een lach en een traan     



 20 

1ste Jaargang editie nr. 06 Kersteditie 2021 

Beste Moerdijkers. 

Verschillende bedrijven rond Moerdijk zijn zo vriendelijk geweest om ons een aantal kerstpakketten te geven, die wij mogen uitdelen op 
Moerdijk. Nu is onze vraag aan U: Wie zou u dit jaar eens wat extra’s willen geven. Er is geen specifieke  doelgroep. 
                               .                    
Iemand die het afgelopen jaar veel voor u gedaan heeft. 

Een gezin dat het moeilijk heeft gehad. 

Iemand die eenzaam is. 

Iemand die ernstig ziek is. 

Of een andere goede reden. 

Als u iemand weet, die u een kerstpakket wilt geven, laat het dan aan ons weten via het invullen van onderstaand strookje en dit in te 

leveren op Steenweg 30 of door een mail te sturen naar: annemariescheenaard@live.nl  

Onder de aanvragen gaan wij zo goed mogelijk de pakketten verdelen. Laat wat van je horen!! 

Deze actie is georganiseerd door het Huis van de Wijk. 

 

 

 

Ik zou graag een kerstpakket geven aan: 

Naam: 

Adres: 

De reden hiervoor is: 

mailto:annemariescheenaard@live.nl

