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Vaste, wekelijkse activiteiten. 
 

Ankerkuil vaste wekelijkse activiteiten 

Dag Wat Waar Aanvang 

Maandag Seniorenkoor De Ankerkuil 14.00 uur 

Dinsdag Inloop. voor een lekker 

kopje koffie 

De Ankerkuil 10.30 tot 12.30 

Dinsdag Damesgymnastiek Gymzaal 10.30 uur 

1e Dinsdag v 

d maand 

Bingo door de KBO 

(29 nov. I.p.v. 6 dec.) 

De Ankerkuil 14.00 uur 

Dinsdag Biljarten De Ankerkuil 13.30 uur 

Dinsdag Handwerkcafé 

  

De Ankerkuil / ‘t 

Pluspunt 

14.00 uur 

  

Woensdag Kaarten en biljarten De Ankerkuil 13.30 uur 

Donderdag Zwemmen Niervaert Klundert 9.15 uur 

  Info: Lenie v.d. Wijdeven. 412398 

Vertrek bus vanaf de Steenweg voor nr. 50 

Donderdag Koersbal                       De Ankerkuil        19.00 u. 

2e Dinsdag 

v/d maand 

Samen eten in ’t Plus-

punt 

De Ankerkuil 12.00 uur 

  Inlichtingen ‘samen eten’ bij Nel van Meel 0168-412669 Kosten 

€ 7,- per maaltijd 

Bij opening 

Ankerkuil 

In de kast in de gang van de Ankerkuil staan Kinder -

zwerfboeken deze mogen na het lezen ook ergens anders ach-

tergelaten worden. Ook in de buitenkast staan boeken om mee 

te nemen en te lezen. Ook deze mag je weer doorgeven of er-

gens anders achterlaten. 
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Info Huisartsen en therapeut 

Dr Cents Praktijk Zevenbergschenhoek spreekuur in de Ankerkuil: Donderdagmorgen op afspraak 0168-452300 

Huisartsenpraktijk de Clundert in Klundert: 0168-409000 Medicatie van Praktijk Klundert is op te halen bij: Mw. Beljaars, Vis-

serstraat 7 in Moerdijk op maandag, woensdag en vrijdag tussen 18.30 en 19.30 uur 

Dr Heitmann Lage Zwaluwe : op afspraak 0168-482412 

Fysiotherapie JAU: op afspraak aanwezig. Tel 0162-682799 Dinsdag van 8.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur Donderdag 

van13.30 tot 17.00 uur. Donderdagmiddag Senioren Fit van14.30 tot 15.00 uur 

Dag November  2022 Waar Aanvang 

Di 1 Bingo KBO De Ankerkuil 14.00 u. 

Vr 4 Buurtvereniging Moerdijk organiseert een gezellige avond 
om te kaarten, biljarten, rummikub of gewoon gezellig te 
borrelen. Entree € 0,50 o KBO 

De Ankerkuil 20.00 u. 

Za 5 Open dag bij de Brandweer Wilhelminaplein 11 Kazerne 10.00-14.00 

Za 5 Visavond van de Heemkunde voor de LEDEN De Ankerkuil 19.00 u. 

Di 8 Eetpunt. Gezellig eten met een groepje i.p.v. alleen of 
met 2. Inlichtingen bij Nel van Meel tel.412669 

De Ankerkuil 12.00 u. 

Wo 9 Heemkunde  Herdenking bevrijding Moerdijk.  Verzamelen 
Ankerkuil waarna we gezamenlijk rondlopen, rond 12.15 
uur napraten en koffie bij de Ankerkuil koffie bij de An-
kerkuil. 

  10.30 u. 

Za 12 Sauwelen  er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De Blokhut   

Zo 13 Sauwelen   Kaarten á € 7,50 te koop bij Winkelmandje, 
kapsalon Eestermans, de Ankerkuil of via de facebookpa-
gina van de Spieringkruiers 

De Ankerkuil 14.00 u. 

Do 17 Overleg kansrijke plaatsen Arbeidsmigranten De Ankerkuil 19.30 u. 

Vr 18 Bingo georganiseerd door de Zonnebloem De Blokhut 20.00 u. 

Za 19 Aankomst Sinterklaas. Hij zal om 13.00 uur de haven bin-
nenvaren 

Haven 13.00 u. 

Di  29 Bingo KBO  (i.p.v. van 1e week december) De Ankerkuil 14..00 u. 

        

       December 2022 
    

Vr 2 Buurtvereniging Moerdijk organiseert een gezellige avond 
om te kaarten, biljarten, rummikub of gewoon gezellig te 
borrelen. Entree € 0,50 

De Ankerkuil 20.00 u. 

Di 6 GEEN Bingo     

Za 10 Gezellige Kerstmarkt met diverse kramen en sfeervolle 
optredens in het Dorpshart 

Dorpshart 15.00 uur 

Za 10 
Zo 11 

Tentoonstelling van de Moerdijkse Vogelvrienden 
Gratis toegang 

De Ankerkuil   

Di 13 Eetpunt Gezellig eten met een groepje i.p.v. alleen of met 
2. Inlichtingen bij Nel van Meel 

De Ankerkuil 12.00 u. 

Wo 14 Bloemschikken kosten € 12,50 schaal meebrengen zie 
stukje verder in het blaadje anders € 5,00 extra kosten. 
Opgeven bij G. de Visser tel 412418 

De Ankerkuil 9.30 u. 

Do 15 Dorpstafel. Iedereen is welkom om mee te praten en te 
denken over het dorp. Agenda vind u op:  Gebiedsplan-
nen.nl 

De Ankerkuil 19.00 u. 

Di 20 Kerstviering door KBO, Seniorenraad en de Zonnebloem. De Ankerkuil Tijd volgt 
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Bloemschikken  14 december 

Wil iedereen die komt bloemschikken, het schaaltje met spiegel van vorig jaar meebrengen 

Zie foto  

Er komt nog een schaaltje van € 1,00 op. Als je deze niet meer hebt mag je ook een andere schaal van  

ongeveer 26 cm doorsnee meebrengen. 

Wil je deze, met extra schaaltje nieuw hebben geef dit door en de kosten zijn dan € 5,00 

Jeugdtoneel Moerdijk ’22-‘23 speelt “De gelaarsde kat” 
 
Op 5 oktober zijn we begonnen met het repeteren voor onze voorstelling in april 2023. Na twee succesvolle inloopavonden 
gaan we met 10 enthousiaste leden elke woensdagavond acteren, zingen, dansen en vooral een hoop plezier maken! En dit 
jaar spelen we De Gelaarsde Kat! 
 
Nieuwe regisseur 
Dit seizoen spelen we weer met een nieuwe regisseur. Na 10 jaar zelf mee gespeeld te hebben bij JTM en daarna in het 
team meegeholpen te hebben als choreograaf, heeft Evelyne van Ballegooijen dit jaar de regie in handen. Een ware droom 
die uit komt voor haar! De Gelaarsde Kat is ook geschreven door onze regisseur en is gebaseerd op het gelijknamige 
sprookje. Het regie team dit jaar bestaat uit Dini den Boef, Fietje Mendes de Leon, Margreet van Ballegooijen (zang) en 
Paulien Sweere (dans). Paulien komt elke woensdag met plezier vanuit Zevenbergen naar de vereniging en heeft het stokje 
van choreograaf overgenomen. 
 
Het stuk 
De Gelaarsde Kat gaat over de jongste boerenzoon Joost en zijn kat. Na het opvangen van een elf uit de lucht mag Joost 1 
wens doen. Hij wenst dat zijn kat kan praten en samen gaan ze op avontuur. Over dat avontuur gaan we nog niet veel ver-
klappen! Het stuk is gebaseerd op het originele sprookje Le Maître chat ou le Chat botté van Charles Perrault en is het eer-
ste stuk van Evelyne dat opgevoerd zal worden. Met vooral veel droge humor, maar geen oppervlakkig verhaal. Het stuk is 
een semi-musical, waarbij de focus vooral op het acteren ligt. Natuurlijk wordt er ook gedanst en gezongen in het stuk!  
 
Na deze onzekere tijd waarin we voorstellingen hebben moeten annuleren, waar de repetitieperiode op punten stil heeft ge-
legen en we helaas ook veel leden hebben weg zien gaan, zijn we ontzettend blij dat we weer met dit clubje mogen spelen. 
De vereniging staat weer op de kaart en we hopen volgend jaar met nog meer nieuwe leden te repeteren! We willen ieder-
een nog bedanken die vorig seizoen naar onze voorstelling Rapunzel is komen kijken en we hopen jullie weer op 1 of 2 april 
2023  te zien bij onze nieuwe voorstelling! 
 
SENIORENKOOR :   Wij zoeken nieuwe zangers/zangeressen. 

  
Ons koor bestaat 15 jaar. We hebben een breed repertoire voornamelijk Nederlandse liedjes. Onze 
dirigent Cees Nuyten begeleidt ons op de accordeon.  Iedere maandagmiddag repeteren we van 
14.00 tot 16.00 uur in de  
Ankerkuil.  
Heett u interesse, kom gerust een repetitie bijwonen op maandagmiddag. U bent van harte welkom. 
  
  
Moerdijks Seniorenkoor, Leni van de Wijdeven-van Leest, secretariaat  
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 “Hoe komen we de winter door” 
  
Met de komende wintermaanden staan ook de telkens meer stijgende kosten 
voor levensonderhoud voor de deur. 
 
We hebben iets bedacht om de lasten een klein beetje te verlichten. 
 
Het idee is om elke week een dagdeel bij de Ankerkuil te verblijven en daar samen een eenvoudige maaltijd/maaltijdsoep te 
bereiden en te nuttigen en/of mee te nemen. 
Daarvoor hebben we wel voldoende deelnemers nodig. Deelnemers die niet alleen mee willen doen maar ook mee willen 
helpen. Meehelpen kan door b.v. te helpen met boodschappen doen, tafel dekken, aardappels schillen, groente wassen en 
snijden, afwassen enz. 
 
Bij wijze van uitzondering kan voor één keer de maaltijd ook worden bezorgt.  
  
Ook is er dan gelegenheid om te handwerken, een spelletje te doen of gewoon gezellig bij elkaar zitten. 
  
De maaltijden zijn tegen kostprijs, we streven naar maximaal €3.50 p.p. 
U bespaart zo op de kosten voor de maaltijd en op de energiekosten door die dag geen eten te hoeven koken. 
  
Bij voldoende deelname willen we hiermee in december gaan starten. Vervoer kan eventueel geregeld worden. 
  
Ook zullen we, voor zover mogelijk, rekening houden met wel/niet vegetarisch, suikervrij, zoutarm, zoutloos,  
allergieën of/en andere voorkeuren 
  
Mocht u zelf nog een aanvullend idee hieromtrent hebben dan horen wij dit graag. 
  
Onderstaand strookje graag invullen, uitknippen en vóór 8 november inleveren bij de Ankerkuil. Of even contact opnemen 
via één van onderstaande telefoonnummers.  
 
Tot gauw,  
 
Nel  06 17680143 
Hillie 06 22415174 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Naam:  ....................................................................      Aantal personen: ….. 
 
Adres: ..................................................................... 
 
Tel.: ........................................................................ 
 
Ik wil graag eenmaal per week meehelpen en/of deelnemen ja/nee 
Voorkeur dagdeel: vanaf 11.00 uur tot 13,00 uur of vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur.................... 
 
Aanvullende informatie/ideeën  .................................................................................................. 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - 
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JANUARI  Noteer vast in uw agenda 
    

3 jan. Bingo Seniorenraad De Ankerkuil 14.00 u. 

6 jan. Buurtvereniging Moerdijk organiseert een gezellige avond 
om te kaarten, biljarten, rummikub of gewoon gezellig te 
borrelen. Entree € 0,50 

De Ankerkuil 20.00 u. 

Zo 29 
jan. 

Opwermmiddag van carnavalsvereniging de Spieringkruiers. De Blokhut   

  

 

Het Huis van de Wijk De Ankerkuil 

In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft, als u uw steentje 
wilt bijdragen aan de leefbaarheid, het welzijn en het bruisen in uw dorp of als u gewoon 
behoefte heeft aan gezelschap. 

U kunt er zelf activiteiten en initiatieven ontwikkelen, u ontmoet hier andere mensen, u 
kunt meedoen aan activiteiten en vooral ook heel veel plezier maken.  

Het Huis van de Wijk is er voor iedereen, jong en oud. Het is ook een plek waar inwoners, 
vrijwilligers en professionals elkaar kunnen ontmoeten. 

Ook kunt u in het Huis van de Wijk terecht bij het basisteam voor informatie, advies of hulpvragen. Het basisteam van het Huis van de 
Wijk bestaat uit de wijkzuster, de wijkregisseur van Woonkwartier, de gebiedscoördinator van de gemeente en de sociaal werker. Uw 
vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunt u samen met hen bespreken. 

Het basisteam is bereikbaar via de telefoon en email. Vervolgens kunnen we een afspraak met u maken. 

 

Angelic de Jong, gebiedscoördinator gemeente Moerdijk  tel. 0168-14 0168 angelic.de.jong@moerdijk.nl 

Noortje Enkhuizen, wijkregisseur Sociaal Beheer Woonkwartier   tel. 0168-350000 info@woonkwartier.nl t.a.v. N. Enkhuizen 

Renata van Es, wijkzuster Surplus       tel. 06-22760889 of 0168-371827 renata.vanes@surplus.nl 

Monique van Bedaf, sociaal werker Surplus Welzijn   tel. 0168-331357 monique.vanbedaf@surplus.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtavond 2 september j.l. 
 
Komt u ook eens kijken? 

mailto:angelic.de.jong@moerdijk.nl
mailto:info@woonkwartier.nl
mailto:renata.vanes@surplus.nl
mailto:monique.vanbedaf@surplus.nl
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Werkgroepen/Verenigingen etc. door Jos Schalk 

TPO Pokermasters is weer gestart.     

Vrijdag 16 september werd de 1
e
 avond van de 

‘TPO Pokermaster’ competitie van dit seizoen ge-

speeld. Maar liefst 30 spelers/speelsters waren 

daarbij aanwezig.  

Aan de verliezerstafel was het Anny de Visser die manlief 

Jaap in een ‘1 tegen 1’ duel versloeg. Aan de finaletafel 

pakte Luc de Rooij als 10
e
 1 punt voor het klassement, 9

e
 

werd Sander van Wensen, 8
e
 Arjan van de Wijdeven, 7

e
 

Ronald den Hollander, 6
e
 Robert van Oers, 5

e
 Cas Kuipers, 

4e Arjen van Heijst en 3e Sabrina Verhoeve.  

De finale ging tussen Remco van Ginneken en Jos Schalk. 

Het was uiteindelijk Jos die met de overwinning en de 15 

punten voor het eindklassement aan de haal ging.  

Als deze editie uitkomt is de 2
e
 avond al gespeeld (28 okto-

ber).  

De 3
e
 avond staat gepland op vrijdag 25 november en de 4

e
 

avond op vrijdag 23 december.  

Wellicht tot dan.       

Organisatie TPO Pokermasters: Martijn Tetteroo, Jelle Kayen en Jos Schalk 
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Notes from an Englishman  door Bob Buckley 

5 Christmas Season Differences: Nederland & England  

With Christmas round the corner, it’s time for me and Adele to think about how we are going to celebrate. Being from Eng-

land but living in the Netherlands, this is something we have to think about! Of course, the Dutch and the English share ma-

ny traditions. Christmas Trees, Christmas Songs and the celebration of the birth of Jesus Christ, to name but three. No-

netheless, there are a few differences between the way we celebrate.  

So, in the name of solidarity, let’s take a ” tongue in cheek” look at 5 of them:  

1. Gourmetten vs. Roast Turkey & Stuffing  

 It was a surprise to me when I discovered that the Dutch often choose Gourmetten as their Christmas Day meal. Indeed, this fun 

 way to eat Christmas Lunch, with numerous plates of raw food, which your guests have to cook themselves, is quite far from the 

 traditional English Christmas Day Meal, which is usually painstakingly prepared to perfection over a period of several hours on 

 the morning of the 25th December (along with a few glasses of brandy and Christmas Carols on the radio.) Included in the traditi

 onal English Christmas Dinner, you will find a full Roast Turkey (usually far too big for the family to eat in one meal), roasted 

 potatoes, 5-6 types of vegetable, thick gravy, cranberry sauce, and the piece de resistance: stuffing. No-one really knows what is 

 in stuffing, as it usually prepared to a secret family recipe. Also, no-one eats it at any other time than on Christmas Day, where it 

 is an absolute necessary part of the feast in households everywhere in England  

2. Christmas Eve vs. Pakjesavond  

 In the Netherlands, Sinterklaas traditionally brings gifts to children on the 5th of December, aka  pakjesavond. However, in Eng

 land, children must wait a little longer to be blessed with gifts from Father Christmas. In fact, it’s  Christmas Eve, the 24th of 

 December. On this special evening, excited children all over England hang their stockings on the fireplace (or on the end of 

 their bed) hoping that he will fill it with presents as they sleep. As a “thank you” the children leave a glass of brandy and a 

 minced pie out for Father Christmas and his Flying Reindeers, who traditionally pull his sleigh as he flies around the world delive

 ring gifts. Father Christmas usually enters the house via the chimney, but it remains a mystery how he stays clean!  

3. Shoes vs. Stockings Whereas Dutch children leave their shoes out for Sinterklaas to fill with presents, children in England hang 

 a long sock out - called a “stocking” – for Father Christmas. They usually hang this on the fireplace or on their beds, in the hope 

 that it will be filled to the top with everything they have asked for on their Christmas list. In the olden days, the stocking would be 

 filled with simple gifts like nuts, tangerines, marbles and small wooden gifts. However, in recent years, many families also have 

 gone “supersize” by leaving larger “Christmas sacks” out, alongside the stocking, as children ask for more presents and more gifts 

 than in days gone by. Of course, Father Christmas always delivers, as long as the children have behaved themselves (and someti

 mes, even if they have not! )  

4. Auld Lang Syne vs. Total Firework Warfare  

 If there is one difference that shocked me the most after emigrating to the Netherlands, it is with difference between New Year’s 

 Eve (31/12) in the Netherlands and New Year’s Eve in England. You see, a traditional English New Year’s Eve is usually spent 

 one of two ways, neither of which involves turning your village into a mock-warzone with the help of military-grade fireworks, 

 open bonfires in the street or hordes of young people walking around throwing firecrackers in every direction possible without 

 discretion. You see in England we tend to stay away from fireworks at NYE, unless they are formally organised. People tend to 

 either get dressed up in fancy dress and go out with a group of friends to hit the bars and pubs and celebrate the advent of a new 

 year. Alternatively, you might stay home, eat some good food, have a glass or two of bubbly and watch traditional New Year’s 

 TV, which most certainly involves Jools Holland’s Hogmanay (Google it). That said, whatever you choose to do on NYE, when 

 12:00 o’clock finally arrives people in England drop everything, count down the clock together, and then perform a rendition of 

 the famous Scottish song “Auld Lang Syne”, all holding hands with each other and “singing in” the new year.  

5. Kerstpakket vs. Secret Santa  

 I rather like the Dutch tradition of the Kerstpakket. A small but tasteful hamper for the employees of a company to thank them for 

 their good work and service through the year. What a lovely way to show your appreciation. In England things are a little different 

 when it comes to presents in the workplace at Christmas. Because, although you may find some companies giving their employ

 ees small Christmas gifts), what’s more commonly found in British companies at Christmas is the tradition of “Secret Santa.” 

 “What is Secret Santa?” I hear you ask. Well, it is quite simple – instead of the company buying presents for the employees, they 

 buy presents for each other. That means writing the names of all the employees down on a small piece of paper, putting these pie

 ces of  paper into a box, and having each member of staff pull out a name. Whichever name you pull out, you must buy a gift for 

 that person within a specific price limit. Once all the gifts have been bought, the team meets for a celebration and open their gifts 

 together, never knowing who bought them theirs. It’s a fun way to make Christmas even cosier at work.  
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VOCABULARY  

Tongue in cheek - Met een knipoog  

Christmas Day meal - Maaltijd op eerste kerstdag  

numerous plates – talrijke platen  

painstakingly prepared to perfection - zorgvuldig voorbereid tot in de perfectie  

brandy - brandewijn  

Christmas Carols – christelijke kerstliederen  

Included in - Inbegrepen  

Roast Turkey - Gebraden Kalkoen  

thick gravy - dikke jus voor vlees  

cranberry sauce - cranberry saus  

stuffing – een sidedish gemaakt van broodkruimels, salie en kruiden  

excited - enthousiast minced pie – een soort kleine fruittaart met alcohol die alleen met 

Kerstmis wordt gemaakt  

Reindeers - Rendieren  

Sleigh - slee Chimney - Schoorsteen  

remains a mystery - blijft een mysterie  

Whereas - terwijl Stocking - kous  

Fireplace - haard 

the olden days - vroeger  

marbles - knikkers  

alongside- naast  

behaved themselves - gedroeg zich  

neither of which - geen van beide  

bonfires - vuren fancy dress – zich kleden als iemand die beroemd of bekend is  

bubbly- champagne  

perform a rendition - een uitvoering uitvoeren  

tasteful - smakelijk  

employees - medewerkers  

cosy - gezellig 

Notes from an Englishman  vervolg 
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Computerles in de Ankerkuil.   

Op dinsdag middag gratis computerles voor beginners, senioren en iedereen die graag in een 

kleine groep (max 3 personen per les) willen leren werken met een PC. 

Ben je benieuwd hoe je e-mails verstuurt en ontvangt, hoe je documenten kunt aanmaken en 

printen of hoe je kunt surfen op het internet, etc.? 

Ik, Gerrie Hoevenaars, woonachtig in Moerdijk leg het je graag uit tijdens deze les. Ik heb jaren 

ervaring met lesgeven. 

Uitstekend geschikt voor senioren en ouderen, net als voor iedereen die niet eerder met een computer heeft gewerkt. 

Tip: eerder met een computer gewerkt, maar is dat lang geleden? Gebruik de computerles  om je geheugen weer op te fris-

sen en weer goed van start te gaan. 

Aanmelden via: Ankerkuil Moerdijk of Gerrie Hoevenaars 06-41759695 
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Wat is gezondheid waard? 

Onbetaalbaar! Een goede gezondheid is onbetaalbaar! Herhaalt mijn client in de behandelkamer tij-
dens ons consult. “Sterker nog! Ik zou er een moord voor doen!” roept hij.  Met een twijfelende “nou, 
nou, nou” probeer ik hem wat tot bedaren te brengen en ik begin bijna met mijn pleidooi over het feit 
dat een moord mij nu niet de allerbeste oplossing lijkt, totdat ik besef dat het daar totaal niet over 
gaat. Toch gooi ik het erin; “een moord plegen ja”?  

De man, die ondertussen alweer afgeleid en geïnteresseerd, maar onbegrijpend keek naar mijn teke-
ning over de werking van het brein, draait zijn afgewende hoofd terug en kijkt me aan. “Moord”? Her-

haalt hij vragend. “Dat zei jij inderdaad” zeg ik met een nieuwsgierigheid naar wat komen gaat. Hij gaat met zijn ogen van 
linksboven naar rechtsboven op en neer en lijkt te zoeken naar een uitweg in een situatie waar hij nooit had willen zijn. 
Zijn ademhaling versnelt, hij slikt een keer, laat zijn blik dalen naar de grond en hij barst in tranen uit. “Je moest eens we-
ten hoe graag ik mezelf voor één dag weer even gezond zou willen voelen. Ik wil weer zonder pijn kunnen wandelen, zon-
der medicijnen de dag opstarten, spelen met mijn kleinkinderen zonder dat ik bijna stik in mijn hoest en gewoon, gewoon 
een keer zonder pijn naar het toilet kunnen. Leven zonder angst dat de dood al om de hoek staat en zonder zorgen kun-
nen genieten van de kleine dingen die het leven waarde geven. Je moest eens weten”. Zegt mijn client snikkend.  

Ik besef me dat ik nu van alles kan zeggen, behalve “ik weet het”, want ik weet het niet. Ik weet niet hoe het voor hem 
moet zijn, ik weet niet wat hij voelt en ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is of er 
dingen zijn die hij met de kennis van nu anders zou hebben gedaan, maar hoe kleed ik die vraag in, zonder het contact en 
de verbinding te verliezen? Ik waag een poging. “pfoeh…je stelt me geen vraag, maar toch voelt het voor mij alsof ik een 
antwoord moet geven. Ik beleef het als heel intens wat je meemaakt en denk dat het heel erg pittig voor je moet zijn. Op je 
stelling kan ik alleen maar antwoorden, dat ik het niet weet. Je emotie raakt me………(stilte van ongeveer 5 seconden) 
Mag ik jou een vraag stellen waarvan ik kan leren en met die kennis wellicht andere mensen zou kunnen helpen”?  

De emotie van de man maakt een omwenteling. Hij lijkt zich gehoord te voelen, maar vooral verbaasd dat de persoon 
waar hij naartoe gaat om geholpen te worden, hem vraagt of hij kan helpen. Hij gaat rechtop zitten en laat overduidelijk 
merken dat de vraag welkom is.  

“Wat vertel jij met jouw kennis van nu aan je kleinkinderen over jouw leven”?  

Mijn client grijnst en zegt dat hij wat dat betreft een oude, wijze man is. Hij slaat zijn benen over elkaar en pakt zijn stijve 
linker knie met zijn beide handen vast, gaat wat achterover hangen en zegt:  “Hoe wij dit gesprek begonnen, dat is wat ik 
letterlijk tegen mijn kleinkinderen zeg. Gezondheid is onbetaalbaar en tegelijk soms goedkoper dan je denkt. Ik vertelde ze 
altijd dat ik nooit had moeten roken, ik had moeten zorgen dat ik niet teveel overgewicht zou krijgen, ik had minder moeten 
drinken en zo kan ik nog wel even doorgaan. Mijn kleindochter van 14 jaar liet me op een dag merken dat ik een oude 
zeur aan het worden was die vooral vertelde wat ze allemaal niet moeten doen. Nu vertel ik ze wat anders. Ik zeg ze dat 
ze bewust moeten kiezen om iets wel of niet te doen, plezier moeten maken, lachen, sporten en vooral genieten. Genieten 
van de dingen die ze doen. Voor je het weet is het voorbij, dus geniet van alles waar jij blij van wordt en laat je niks opleg-
gen. Geniet zoals het concert van Guus Meeuwis met een grote G!”.  

Ik kijk mijn client recht in zijn ogen en maak mijn eigen ogen wat groter en zeg “Wat mooi! Wat een prachtig advies! Deze 
ga ik meenemen voor mijzelf en voor mijn toekomstige cliënten, dank daarvoor. Misschien moet jij soms ook even je eigen 
kleinkind zijn en het advies van die oude wijze opa ook maar eens opvolgen”  

 

Nieuws over de Pluktuin. Kees Scheenaard 

Tot onze grote tevredenheid is de pluktuin ondanks de droge zomer  
goed aan het groeien. 
Er hing het eerste jaar al veel soorten fruit aan de bomen en strui-
ken. 
Eerlijk gezegd  niet zoveel dat we iedereen een mand fruit kunnen 
aanbieden, maar toch! 
 
We hopen van harte dat de bomen en struiken nog betere gaan dra-
gen. Zodat iedereen kan plukken wat ze lekker vinden. 
 
Hierbij een oproep voor de inwoners die zelf fruit struiken hebben: 
als jullie afleggers of stekken hebben van fruitstruiken, mogen wij ze 
dan in de pluktuin zetten? 
 
 

Inwoners die het leuk vinden om in de pluktuin te klussen, zijn van harte uitgenodigd. 
Aanmelden bij Kees Scheenaard 06-40678728 
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door Ingrid van Riel, Innie’s Pet Wellness 

Het avontuur hadden wij Pumba genoemd. Hij luisterde toch 

niet naar Ties of Max. Sander was niet bij de wandeling, ik ben 

meer voor de honden, haha. De eerste dag heeft hij heel ons 

huis onder gepiest van de stress. Hij terroriseerde Paco, wilde 

de konijnen opeten en wilde over het gaas springen. De katten 

waren niet veilig en vertrokken naar boven. Hij wilde alles af-

pakken wat je in je handen had. Van training kon hij werkelijk 

niks. Nog niet eens zitten. Hij bulkte van de energie wat hij 

waarschijnlijk al die tijd niet kwijt had gekund. Een bench was 

hij niet gewend en jankte en blafte de boel bij elkaar, maar hij 

moest dat maar leren van mij, Shamba en Paco moesten ook 

even kunnen bijkomen want Paco heeft zeker 3 weken zitten 

grommen. Als hij buiten een hond zag moest hij erheen of ik 

nu aan de lange lijn hing of niet en of de hond nu 2 kilometer 

verderop liep. Oja, en als hij daarvoor over het gaas met prikkeldraad moest springen of niet dat maakte hem niet uit. Uiter-

aard heeft hij daar veel succes mee gehad doordat de lijn gewoon uit mijn handen gleed. Shamba rende hij gewoon expres 

ondersteboven zoals ook sommige andere honden en of mensen. Hij kegelde alles omver wat op zijn pad liep. Behalve mij. 

Maar wat hij wel deed was dat hij mij netjes voor hem naar buiten liet gaan. Na 1 x hem naar beneden te hebben gestuurd 

van de trap (omdat hij achter de katten aanging)  heeft hij het nooit meer geprobeerd. Ook vond hij het spannend als je bij-

voorbeeld binnenkwam en richting hem liep dat hij in elkaar dook, het leek of hij vaak op zijn falie had gehad.  

Ondertussen was hij gecastreerd, en had erge jeuk gehad vanuit de bossen en moest een kap op. Ook had ik hem vaak in 
mijn trimsalon. Hij moest nu met andere honden en katten leven en een baasje met een partner. De wandelingen hier op 
straat vond hij altijd erg spannend en schudde zich steeds uit na iedere paar meter. Ook heel veel stressplasjes onderweg. 
Als hij andere honden zag, ook al waren ze nog ver weg, was het net Scooby Doo en sprong meters de lucht in. Al met al 
veel prikkels. Bij thuiskomst ging hij dan altijd helemaal los en vloog heen en weer door de kamer door overprikkeling. Hij 
reageerde zich dan altijd af op Shamba en begon haar steeds te kwallen dan als een soort van oversprong gedrag. Ze is 
veel te lief voor hem en ik moest dan altijd ingrijpen. Gelukkig had hij ondertussen respect voor kleine Paco want dat was 
ook een dingetje, die liet hij wel met rust nu. Tijdens de wandelingen moest ik ook vaak optreden dat hij rustig moest doen 
met Shamba. Dat was soms ook niet lekker ontspannen lopen. Ondertussen ging het luisteren steeds beter buiten en we 
liepen regelmatig met een grote groep honden waar hij veel opgestoken heeft over hondentaal, want eigenlijk was hij erg 
brutaal tegen honden, maar nooit agressief. Ik moest hem vaak bijsturen en sommige honden en baasjes in de groep hiel-
pen mij daar wel mee. Dat was wel fijn want ik moest ogen in mijn achterhoofd hebben. Het is net of niemand hem ooit gren-
zen had geleerd en lieten hem maar zijn ding doen.  

Soms keek ik hem aan en zag een bepaalde uitstraling en ik dacht nog dat 

er zo maar een Boerboel in zou kunnen zitten. Pumba heeft ook geen ridge. 

En inderdaad hoorde ik van mijn vriendin wie de fokker was en we zijn eens 

gaan spitten. Het is me gelukt om foto’s van zijn ouders te krijgen. Zijn moe-

der is een Tosa Inu en zijn vader een volle Ridgeback. Vandaar die blik en 

sommige kenmerken van zijn bouw. Ook zijn gedrag kon ik soms niet plaat-

sen met een Ridgeback. 

Op een avond lag ik met Pumba te kroelen op de matras op de grond en we 
waren in slaap gevallen. Shamba kreeg plots een soort aanval (bleek B12 

en foliumzuur tekort) en kon niet op haar benen staan en viel bovenop ons 
en Sander kwam er in paniek achteraan. Al met al een hoop paniek. Daarna 
ging het mis leek wel of ook deels verleden, ik weet het niet precies. Pumba vertrouwde Sander niet meer en hij negeerde 
Sander ineens en was niet meer blij hem te zien. Eerst begon hij met een kort grommetje toen Sander heb een keer aantik-
te. De keren daarna begon hij ineens lelijk uit te vallen naar Sander. Als hij Shamba onder wilde dekken met een dekentje 
bijvoorbeeld. Ik heb het niet elke keer gezien, maar het is een aantal keren gebeurd en er was sprake dat Pumba misschien 
toch weg moest van Sander. Er was een hoop spanning in huis en ik kon er niet van slapen want ik was gek op die hond. 
We hebben hulp gezocht bij Nicole van Rhee van N&N Dogtrainers. Na een gesprek hadden we wel weer wat hoop maar 
het zou wel even duren. Sander die normaal alleen de kleine plasjes met ze doet op het veldje moest nu aan de bak. Hij 
moest meer met hem doen. Uitlaten en eten geven en hem vaker bij hem roepen en snoep geven. Het aaien bleef eerst ach-
terwege. Daarna opbouwen met 1 aai en even stoppen en als Pumba bleef staan nog eens. Zodat Pumba de kans kreeg om 
weg te lopen als hij niet meer wou. Het moest echt met kleine stapjes. Sander en ik hebben een aantal lessen hondentaal 
gehad. Vooral voor Sander heel goed. En hij herkend nu de signalen. Bij Pumba was het echt seconde werk, het begon met 
een korte blik en haalde daarna gelijk uit. Gelukkig heeft hij nooit doorgebeten maar wel tandafdrukken. We hebben de cur-
sus Zelfbeheersing en zelfvertrouwen daar gevolgd. Na 2 x was hij bijna het beste van het groepje. We hebben daar veel 
geleerd. 
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Daarna kwam er weer een ander probleempje naar boven. Pumba slaapt altijd erg diep en als hij wakker schrok haalde hij 
ook uit ik stelde hem gerust en zo is dat ook weer over gegaan. Als Shamba naast hem lag dan vond ze het eng als hij 
gromde in zijn slaap en ging dan van de bank, hij schrok dan wakker uit zijn droom en haalde ook naar haar uit. Gelukkig is 
dat nu ook beter. 

Tja project katten. Ik denk dat de katten ongeveer 8 maanden 

niet uit zichzelf naar beneden zijn gekomen. In het begin ging 

ik ze steeds halen om te trainen maar daar werden ze niet ge-

lukkig van en als ik boven kwam gingen ze gelijk onder bed. 

Tippie onze zwarte Pers zette haar nagels in mijn nek als ik 

met haar naar beneden liep. Ze vonden het doodeng. Ze wa-

ren al een paar keer aan de dood ontsnapt zo leek het. Ik heb 

dat maar los gelaten en ze maar laten doen waar ze zin in had-

den. Uiteraard werd er getraind als ze wel een poging deden 

om naar beneden te komen. Gelukkig ging dat langzaamaan 

ook steeds beter. Nu kan Pumba aan hun snuffelen zonder 

achter ze aan te gaan. Ow wat was ik trots. Nu komen ze weer 

beneden. De konijnen laat hij ook met rust, behalve als ik ver-

geet dat ze los in de tuin lopen. Gelukkig was ik op tijd en leeft het konijn nog. Dat kan de loslopende kip hier in het dorp niet 

zeggen. Oeps… 

Al met al heeft het veel tijd en energie gekost om hem zo te krijgen zoals hij nu is. Hij was gewoon een pup van 43 kilo. Hij is 

zo leuk. Hij is sociaal met honden en hij helpt me ook vaak met angstige honden in de salon, hij heeft humor, kan kunstjes, 

kan luisteren, slaapt rustig in de bench, kan speuren en detectie en het is nooit saai met hem. Er gebeurd altijd wel iets waar 

ik later om kan lachen. Hij loopt niet iedereen en alle honden meer onderste boven. Behalve als ze Paco of Shamba lastig 

vallen beukt hij die hond omver. Hij wil altijd wandelen en iets ondernemen. Hij kan zelfs rustig chillen in huis. Ik kan alles 

met hem doen en de dierenarts ook. Sommige dingen zoals iets loslaten uit zijn bek dat blijft echt heel lastig. Maar in ieder 

geval gaat hij hier nooit meer weg. SPIJT? Jazeker, meerdere keren. Het was zo lekker rustig…. Maar nu is het ook gezellig. 

Ik heb vaak sorry gezegd tegen Sander, Shamba, Paco en de katten. Want die moesten het er maar mee doen en het was 

niet makkelijk. 

Ik ben supertrots op mijn Sander dat hij zoveel moeite heeft gedaan dat we hem konden houden. Het belangrijkste is dat hij 

weer kroelt met Sander en ze vallen vaak samen in slaap op de bank. We zijn nu superblij met hem en kunnen hem echt 

niet meer missen. Onze Pummert! Maar ow het was heftig.  

Dus mocht je gaan voor een herplaatser, bereid je voor dat geduld een schone zaak is. Het kan zeker een jaar duren en 

sommige blijven altijd probleempjes houden. Maar ze zijn het waard! 
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Gemeente Moerdijk wil 1580 arbeidsmigranten onderbrengen op vijf kansrijke locaties. 

Op 17 november is er een informatie avond op Moerdijk in de Ankerkuil aanvang 19.30 uur over de huisvesting van 112, 

400 en 450 arbeidsmigranten rondom (binnen een straal van 1,7 km) de kern Moerdijk 

Degenen die hier wat van vinden (positief of opbouwend) zijn hierbij van harte welkom. 
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De laatste ronde !!! 

Dit roepen wij al jaren aan het 

einde van een feestje ….  

maar dit keer sluiten we defini-

tief onze deuren. 

Klinkt goed maar ook een beetje ver-

drietig. Wij vertrekken 16 december 

a.s. écht naar Hongarije en sluiten 

niet alleen onze winkel maar we slui-

ten ook een periode af die ons heel 

dierbaar is. 

Het zelfstandig ondernemen, het wo-

nen én werken in Moerdijk met als 

kers op de taart een prachtige win-

kel. Elke zaterdag een aanloop van 

enthousiaste lieverhebbers van de 

Hongaarse keuken én wijnen!! Nooit 

gedacht dat wij zoveel plezier zou-

den hebben met deze tak van de Horeca. Het waren 18 fantastische jaren… 

Nog 1x geven wij “Acte de Présence” tijdens de Kerstmarkt in Moerdijk. Zoals bij de meeste van jullie bekend, serveren wij 

dan Attila’s overheerlijke Goulash en Marion’s “Warme witte wijn” (naar recept van oma Szunomár). De winkel is dan voor 

de allerlaatste keer open en zijn alle producten te koop voor een absurt lage prijs. 

Kom gerust langs voor een laatste groet en laat ons dan proosten op een mooie toekomst voor iedereen. Mochten wij elkaar 

niet meer treffen dan willen wij via deze weg alle Moerdijkers bedanken voor een heerlijke tijd in dit prachtige Brabantse 

dorp. Wij voelden ons hier meer dan welkom en zullen de herinneringen meenemen naar ons nieuwe avontuur in Hongarije. 

Houdoe lieve mensen. Dikke kus van Attila & Marion en de hondjes. 

Houdoe lieve mensen ! 



 16 

 

Moerdijk was er dit jaar vroeg bij! 

Op woensdag 19 oktober hebben onze Moerdijkse kinderen pompoenen uitgehold voor zichzelf 
maar ook voor onze snoep- en griezelhuizen. 

 

Vrijdag 21 oktober hebben de Moerdijkse kinderen(in 
de basisschoolleeftijd) deelgenomen aan wederom 
een griezelige editie van de Kids Halloweentocht. 

50 aangemelde kinderen startten om 19.00 uur van-
uit de Ankerkuil en liepen 2 verschillende routes 
langs griezelige snoephuizen en enge griezelhuizen. 
Alle adressen hebben zo hun best gedaan om er een 
échte griezelavond van te maken. Van de griezelige 
snacks van Snackbar Moerdijk tot de horror-koekjes, 
uitgestoken ogen en goedgevulde snoepzakjes. 
Wouw! SKW De Klavers stond versteld van alle crea-
ties. 

Voor de jonge geriezelaar was het misschien maar 
goed dat we in de schemer begonnen. Op sommige 
plekken was het dan ook supereng. 

Van de vervloekte camping naar het kerkhof en van 
de Death-riders tot het spook-poppenhuis.....de rillin-
gen liepen over onze rug! 

Het laatste adres was van de organisatie, SKW De 
Klavers. Hier konden de kinderen o.a. de dorst les-
sen met een heerlijk glaasje vampieren- of draken-
bloed. Of had je liever een glaasje zombiebloed? 

 

We kijken terug op een zeer geslaagde avond welke 
niet had kunnen plaatsvinden zonder deelname van 
alle snoep - en griezelhuizen. 

 

Op naar editie 2023! 

 

 

2e Jaargang editie nr. 06 november/december 2022 Ander Nieuws 
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Het compliment van de editie november-december gaat deze keer 

naar Willem Buijs   

In de Julianastraat op ons dorp woont Willem Buijs. 
Willem is getrouwd met Tonny van der Made en 
samen hebben ze 1 zoon, genaamd Marius.  

Wim is vanuit het verleden voor velen bekend vanwege zijn werkzaamheden 
bij busbedrijf Goverde & Kouters uit Zevenbergen. Vele jaren heeft Willem 
daar op de bus gezeten en duizenden passagiers vervoerd. Momenteel geniet 
Willem van zijn pensioen. In zijn vrije tijd is Willem voorzitter van ‘Stichting 
Heemkunde Moerdijk’ en van ‘Stichting Seniorenraad Moerdijk’.  

Daarnaast komt Willem graag naar sportpark de Klaverweide naar Marius kij-
ken als deze bij TPO het doel verdedigt.  

Wim is geen man van op de voorgrond, maar voert op de achtergrond zijn vrij-
willigerswerkzaamheden uit.  

Ook deze vrijwilligers zijn van groot 
belang voor ons dorp……ga zo door 
Willem!    

Donderdag 15 december is weer de 

eerstvolgende Dorpstafel 

Donderdag 15 december is de eerstvolgende Dorpstafel bij-

eenkomst. Op 15 september was de laatste bijeenkomst. Op 

de website www.gebiedsplannen.nl kunt u het verslag lezen 

en de documenten raadplegen die tijdens de avond zijn ge-

presenteerd. Op de site staat o.a. de voorlopige tekening van 

het bouwplan van 24 woningen bij Breure in de Koning Haak-

onstaart en de presentatie die de firma Krinkels op 15 sep-

tember heeft gegeven over het groenonderhoud op ons dorp.  

De Dorpstafel op 15 december begint om 19.00 uur. In principe wordt de ‘concept’ agenda 1 week van tevoren geplaatst op  

www.gebiedsplannen.nl. Tijdens de Dorpstafel van 15 december wordt de stand van zaken besproken van de projecten die 

momenteel lopen en die op korte of langere termijn in de planning staan. Op 15 december willen we ook de huidige werk-

groepen structuur nieuw leven in blazen. De nieuwe werkgroepen bespreken de onderdelen die aansluiten bij de 7 speer-

punten die voor de periode 2022-2025 in de ‘Kernagenda’ zijn vastgesteld. Degene die hieraan graag willen meedenken, en 

hopelijk ook een actieve rol in willen spelen, zijn van harte welkom. Het zou mooi zijn dat in de werkgroepen een afvaardi-

ging aanwezig is die iedereens belangen vertegenwoordigd. Alle leeftijdscategorieën van (school) jeugd, jongeren, starters, 

mid life tot en met senioren hebben toch hun ideeën en wensen? Op en rondom ons dorp staat de komende jaren volop te 

gebeuren. Laten we met zijn allen aan de voorkant meedenken in kansen en mogelijkheden. 

Wil je de ‘concept’ agenda vooraf via de mail toegestuurd krijgen? Stuur dan een mail naar Nel van Meel 

(n.vanmeel@hetnet.nl). Nel zal je dan toevoegen aan de verzendlijst.  De Dorpstafel bijeenkomsten zijn zoals gewoonlijk 

voor iedereen vrij toegankelijk. Ook is de Dorpstafel digitaal via Teams te volgen. De link daarvoor wordt kort voor de bijeen-

komst geplaatst op bovenstaande website. 

Heb je soms onderwerpen of initiatieven die je tijdens de Dorpstafel besproken wil hebben? Stuur deze tijdig naar:  

gebiedsplannen@moerdijk.nl t.a.v gebiedscoördinator Angelic de Jong. Ook kunnen onderwerpen of initiatieven aangedra-

gen worden via de voorzitter, t.w. Jan Eestermans, van onze Dorpstafel (jandekapper1@gmail.com). 

http://www.gebiedsplannen.nl
http://www.gebiedsplannen.nl
mailto:n.vanmeel@hetnet.nl
mailto:gebiedsplannen@moerdijk.nl
mailto:jandekapper1@gmail.com
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Stand van zaken fietspad Moerdijk-Zevenbergen 

Het toekomstige fietspad tussen Moerdijk en Zevenbergen is 
een complex project. Om een aantal knelpunten te noemen: 
in de eerste plaats ligt het op een waterkering, wat allerlei 
(technische) beperkingen en eisen met zich meebrengt. Ver-
der loopt het tracé voor de helft door een natuurgebied, wat 
de gemeente moet compenseren met nieuwe natuur en ver-
sterking van de natuurbeleving. Daarnaast zijn er veel ver-
schillende grondeigenaren en passeert de route drie viaduc-
ten, die ook weer van verschillende eigenaren zijn. Kortom: 
er zijn veel eisen en belangen waarmee de gemeente reke-
ning moet houden. 

  

Wethouder Danny Dingemans: “In de afgelopen maanden 
hebben we verkeersmetingen gehouden. Daaruit bleek dat er 
op werkdagen dagelijks zo’n 150 fietsers van de route ge-
bruikmaken en in het weekend zo’n 200. Dat zijn behoorlijke 
aantallen, die onze voorkeur onderschrijven voor een fiets-
pad dat vrij ligt van de rijbaan. Verder bleek dat er soms hard 
wordt gereden, dus waar mogelijk willen we snelheidsrem-
mende maatregelen inpassen.” 

  

Het plan dat de gemeenteraad in 2017 goedkeurde, ging uit 
van een fietspad dat doorloopt tot de kruising met de Johan 
Willem Frisostraat. Dat idee is gewijzigd. Dingemans: “Op die 
plek rijdt nog veel vrachtverkeer. Aangezien het doel is om 
een veilige fietsverbinding aan te leggen tot aan het dorp, 
willen we het nieuwe fietspad doortrekken langs de Johan 

Willem Frisostraat tot aan de kruising met de Appelweg. Daar 
slaat het vrachtverkeer af en sluit de nieuwe fietsroute aan 
op de bestaande fietspaden naar Moerdijk.”  

  

Het gewijzigde plan wordt in de eerste helft van 2023 voorge-
legd aan de gemeenteraad. Ondertussen start de aanbeste-
ding voor een ingenieursbureau dat het plan technisch uit-
werkt. Hoe lang het vervolgens duurt tot het fietspad er ligt 
als de raad akkoord gaat, is moeilijk te zeggen. Dingemans: 
“Reken sowieso op 2 jaar voor de voorbereidingen en 1 jaar 
voor de aanleg. Maar er zijn veel variabelen, zoals de grond 
die we van verschillende eigenaren moeten aankopen. Dat 
zijn factoren die je niet 100% in de hand hebt, dus je kunt 
niet voorspellen hoeveel tijd dat gaat kosten.” 

  

De gemeente houdt de dorpstafel op de hoogte van de voort-
gang. Bij de recentste vergadering op 22 september 2022 gaf 
de projectmanager toelichting op de stand van zaken. Een 
speciale commissie van de dorpstafel denkt mee over de 
plannen. 

 

Bericht van de Gemeente  

Duurt het  

nog lang? 
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Kerstmarkt Moerdijk organiseert op zaterdag 10  

december voor de 11
e
 keer een sfeervolle kerstmarkt met 

diverse kramen, gezellige optredens en attracties voor 

de kinderen. 
 

 

Dit jaar zullen we deze voor de eerste keer gaan organiseren in en 

rondom het Dorpshart! 
 

De kerstmarkt begint om 15.00 uur en rond de klok van 20.00 uur sluiten we af met de trekking van de 

grote loterij. 

Aansluitend zal er in samenwerking met de Moerdijkse Vogelvrienden nog een gezellige afterparty zijn in Gemeenschaps-

huis de Ankerkuil. 

Dit jaar willen we ook een kerststal route organiseren door ons dorp. Zodat de wandelingen door het dorp tijdens de feest-

dagen extra gezellig zijn. Rond 16 december gaat een onafhankelijke jury bepalen wie er een mooie prijs heeft verdiend. 

Wij hopen dat u allemaal mee wilt doen! Meer informatie volgt via de flyer die u binnenkort huis aan huis bezorgt krijgt.  

Er zijn nog kramen/standplaatsen te huur. Voor meer informatie kunt u ons mailen…. Kerstmarktmoerdijk@gmail.com 

Wij hopen er met z’n allen weer een mooie dag en feestperiode van te maken!! 

mailto:Kerstmarktmoerdijk@gmail.com
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Heemkunde  

 
Als Stichting Heemkunde Moerdijk zien wij het als een belangrijke taak kennis van het dorp Moerdijk te verzamelen, te be-
houden en door te geven. Daarbij streven we naar behoud van archeologische en cultuurhistorische overblijfselen.  
 

 

Bevrijdingsdag Moerdijk: Moerdijk staat op woensdag 9 november 2022 stil bij 2 gebeurtenissen die tijdens de tweede 
wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Ten eerste de arrestatie van de Joodse zuster Therese (Resi) Bock en ten tweede 
bij de laatste vluchtplek van 250 Moerdijkers tijdens de bevrijding. U bent hierbij van harte welkom.  
 
Met steun van Gemeente Moerdijk, Kernbudget Moerdijk, Havenbedrijf Moerdijk 
 
5 november: De traditionele gezellige visavond met geweldige muziek van “De Partyband” in De Ankerkuil. De vis wordt 

gebakken door Roy’s Fish House! 

Rampjaarherdenking. 350 jaar geleden in 1672 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van verschillende 

kanten aangevallen. NPO2 is op 21 oktober met een zevendelige serie gestart over het Rampjaar 1672. In deze nieu-

we geschiedenisserie reconstrueert de redactie van Andere Tijden de gebeurtenissen die leidden tot het Rampjaar 1672. 

Wat gebeurde er nou precies in dat Rampjaar? 

Doe je stamboomonderzoek voortaan regionaal: Dit is een enorm voordeel voor Moerdijkers. Moerdijk was verdeeld 
over meerdere gemeenten en onze persoonsgegevens zijn in verschillende archieven terechtgekomen. Dit vraagt veel en 
lastig zoekwerk. Bij het BHIC of het Regionaal Archief Tilburg doen stamboomonderzoekers onderzoek naar voorouders 
als zij uit Noord-Brabant kwamen. Voorheen moest je precies weten uit welke plaats deze voorouder kwam. Met geo-
zoeken kun je nu breder zoeken.  

Tot slot 
Volgend jaar is het zeventig jaar geleden dat de dijken braken. In het boekje “De Sprange” van februari willen we aandacht 
besteden aan de watersnood. Naast het verzamelen van getuigenissen, zoeken we nieuwe verhalen. Wat hebben we er-
van geleerd en staan we er nu beter voor?  Wilt u meedenken, of heeft u een bijzonder verhaal, laat het ons weten. secre-
tariaat@heemkundemoerdijk.nl 
 
We spreken elkaar! 
Stichting Heemkunde Moerdijk 
E-mail: secretariaat@heemkundemoerdijk.nl 
Website: Erfgoedmoerdijk.nl 
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Beste Moerdijkers, 

Vrijdag 7 oktober was mijn officiële afscheid bij 

het Havenbedrijf Moerdijk. Ik heb genoten van de 

mooie en vaak komische woorden die me werden 

toebedeeld en wil iedereen die er was hierbij 

nogmaals hartelijk danken voor jullie komst.  

Het meest bijzondere cadeau tijdens mijn af-

scheid kwam echter uit Moerdijk! Opgenomen als 

nummer 16 van de erfgoedroute Moerdijk en dat 

op een wel heel bijzondere wijze. Weliswaar weg 

als directeur maar nog niet dood en vrees ook 

niet van onbesproken gedrag en toch een eigen 

straatnaam bordje! Zowel dit gebaar als de mooie 

tekst bij de route zijn voor mij absoluut het groot-

ste compliment dat maar denkbaar is.  

Beter een goede buur als een verre vriend is het spreekwoord en daar heb ik altijd veel waarde aan gehecht.  

Graag wil ik iedereen danken voor het vertrouwen dat ik altijd voelde tijdens bijeenkomsten van de dorpstafel. Die basis van 

vertrouwen die gelegd is tussen het dorp en het havenbedrijf is het meer dan waard om te koesteren en daar samen aan te 

blijven bouwen. De vitaliteit van het dorp zal ik blijven volgen al was het alleen al door mijn vaste bezoekjes aan de kapper. 

Het ga jullie goed en nogmaals dank voor de mooie periode.  

 

Ferdinand van den Oever  

(voormalig directeur van het havenbedrijf Moerdijk) 

 

Ferdinand van den Oeverplein aanwezig op Appelzak-Zuid. 

Op vrijdag 7 oktober heeft Ferdinand van den Oever tijdens zijn afscheids-
bijeenkomst van het Havenbedrijf een bordje met daarop QR code 16 
overhandigd gekregen. Hiermee werd officieel het aanwezige pleintje op 
natuurgebied Appelzak-Zuid  benoemd tot ‘Ferdinand van den Oeverplein’.  

Bij het scannen van de QR code met een mobile telefoon komt informatie tevoorschijn 
over hetgeen Ferdinand voor het Havenbedrijf en ons dorp heeft betekend.  

Ferdinand kreeg dit vanuit de Dorpstafel aangeboden voor zijn inzet, betrokkenheid en 
belangstelling voor ons dorp. Naast dat Ferdinand bijna altijd aanwezig is geweest tijdens 
de Dorpstafels was hij voor iedereen benaderbaar en aanspreekbaar.  

Daarnaast was Ferdinand er een groot voorstander van dat, indien verenigingen aan de 
spelregels voldeden, zij gebruik kunnen maken van de zogenaamde ‘Vitaliteitsregeling’. 
Op ons dorp hebben vele verenigingen hier dankbaar gebruik van gemaakt.  

Ferdinand heeft na zijn afscheid kenbaar gemaakt dat hij enorm verrast was met het gekregen cadeau en dat hij graag nog 

een keer naar Moerdijk komt om met inwoners een drankje te drinken.       
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Dank aan Puzzelclub.be en Raadsels.nu 

Raadsels 

Oplossingen: een schaduw - het waren een oma, moeder en een kleindochter- het cijfer 1, want 1 + 11 = 12…- ...kind. 
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ORBIT 4 ALL MOERDIJK  RUIMTE  
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De winterdip. 
 
De welbekende winterdip. Velen hebben er last van en bij 
sommigen begint hij al als de eerste regenbui gevallen is. 
Vooral doordat we voor lange tijd meer binnen hebben ge-
zeten, zijn we veel vatbaarder voor griepjes en virussen. 
Maar je mentale gezondheid is even belangrijk als je fysie-
ke gezondheid en sterk in verbinding. Hierbij een paar tips 
om je winterdipje door te komen! 
 

Tip 1: Kom je bed uit! 
Doordat het eerder donker en later licht is, maakt je li-
chaam eerder en langer melatonine aan. Dat is het stofje 
waardoor je in slaap valt. En zeker doordat het buiten je 
bed een stuk kouder is dan buiten je bed, is het erg verlei-
delijk om te blijven liggen. Maar het is beter om op tijd je 
bed uit te komen. Zo raakt je biologische klok minder snel 
ontregeld. Zo blijf je langer fit overdag! 

 
Tip 2: Breng structuur in je dag. 
Dat begint al bij een goed ontbijt. Ontbijt is in het Engels 
“breakfast”, wat letterlijk vertaald “breek vasten” is. Je 
breekt je vasten van de nacht en het is een signaal aan je 
lichaam om wakker te worden. Ritme in je dag breng je 
aan door rond hetzelfde tijdstip op te staan en te gaan sla-
pen. Maar ook door rond dezelfde tijd te ontbijten, lunchen 
en avond eten. 

 
Tip 3: Ga naar buiten. 
In het ritme van je dag kun je ook een vast moment pakken om naar buiten te gaan. Kleed je warm aan en loop een rondje. 
Als je een hond hebt, kan je die ook gelijk meenemen! We hebben een mooi dorpshart om een klein rondje in te lopen en het 
nieuwe gedeelte van de appelzak is perfect voor wat langere middag of avondwandeling! Dat is het voordeel van Moerdijk, 
er zijn een hoop (rustige) looproutes die je met elkaar kan afwisselen. In de ochtend lopen is goed om wakker te worden, 
omdat het buitenlicht dan nog vrij blauw is. 

 
Tip 4: Beweeg, ontspan en eet gezond. 
Het is het hele jaar door goed om te doen, maar zeker in je winterdipje is het soms lastiger om dit te doen. Goed voor jezelf 
zorgen doe je door regelmatig te bewegen, gezond en gevarieerd te eten en ook momenten te ontspannen. Bewegen hoeft 
niet gelijk bij een sportschool, een stukje fietsen of lopen is al beter dan alleen maar binnen te zitten (Zie ook weer tip 3!). 
Ontspannen doet iedereen op zijn eigen manier. Zeker als je het druk hebt, plan de momenten van ontspanning in. Gezond 
en gevarieerd eten is zeker in de winter erg belangrijk. Je lichaam moet extra hard werken om niet ziek te worden en warm 
te blijven. Op internet kun je veel lekkere winterse gerechten vinden! 

 
Tip 5: Ga op tijd naar een dokter 
Een winterdipje wordt ook vaak verward met winterdepressie. Dat komt door de overeenkomst in klachten. Echter bij een 
winterdepressie zijn deze klachten nog erger. Twijfel je of je hier last van hebt? Ga naar de dokter. De dokter kan je helpen 
met bijvoorbeeld lichttherapie. Ook voor je weerstand is het goed om naar de dokter te gaan. Sommige mensen hebben bij-
voorbeeld een tekort aan bepaalde vitamines in de winter. Door hier op tijd achter te komen, kun je sneller van je winterdip af 
komen of in ieder geval te minderen. 
 
Hopelijk kunnen deze tips je wat helpen! Wees vooral lief 
voor jezelf. Te hoge eisen stellen, terwijl je je eigenlijk niet 
goed voelt, gaat je niet beter laten voelen. Blijf ook leuke din-
gen doen met vrienden en familie. Zo help je ook elkaar om 
door de donkere maanden te komen! De herfst en winter is 
ook de tijd om wat vaker knus op de bank met warme choco-
melk of lekkere soep te zitten.  
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Op 10 en 11 December is het weer onze jaarlijkse  

Vogel Tentoonstelling in de Ankerkuil. 

Openingstijden voor publiek zijn, op zaterdag van 11:00 uur tot 22:00 uur en hierna kan je uiteraard ge-

zellig kletsen onder het genot van een drankje tot ??? uur. 

Zondag open van 11:00 uur tot 17:00 uur, daarna is de TT afgelopen en kunnen we hopelijk terugkijken 

op een mooie en gezellig TT, hopende jullie allemaal te zien op deze mooie show. 

De voorbereidingen zijn in volle gang, zoals jullie kunnen zien en we gaan ze een mooi kleurtje geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar December vanaf de 6e beginnen we met opbouwen, de 7e ook en vanaf 19:00 uur vogels inbrengen. 

De 8e is het keuringsdag en worden de vogels door een 4-tal keurmeesters gekeurd en op de 9e is het de opening en bekendmaking van de 
winnende vogels met de prijswinnende kweker. 

 

Op 3 Sept. hadden wij 
(M.V.V.) onze jaarlijkse 
vogel tafelkeuring in de 
Ankerkuil te Moerdijk, dit 
houdt in dat je met jonge, 
oude of aangekochte vo-
gels komt waar jij informatie over wilt 
hebben van de keurmeester. Heb ik een 

goeie aangekocht of is dit een juist een kweek 

vogel of een goeie voor de tentoonstelling etc. 
dit kon allemaal op deze ochtend, er waren 3 

keurmeesters voor de kanaries, parkieten en 
tropische vogels dus voor elk wat wils.  

Het was een leerzame en gezellige ochtend met koffie, koeken en worstenbrood en hoorden we van de aanwezige zeker weer voor herha-

ling vatbaar. Er waren ook leden van vv Zanglust te Zevenbergen en 1 had ook vogels bij en we verwachten komend jaar dan ook meer 
leden algemeen. De keurmeesters waren weer aangenaam veraste door het aanbod, kwaliteit en zelfs mutaties waar de keurmeester wel 
even voor achter zijn oren moest krabben. Al met al een geslaagde ochtend en we gaan dit zeer zeker weer in 2023 plannen. 

 

 

           2e Jaargang editie nr. 06 november/december 2022 



 31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

2e Jaargang editie nr. 06 november/december 2022 

Het Zeemanshuis zoekt vrijwilligers. 
 
Sinds 2003 maakt de Stichting Koopvaardijwerk zich sterk voor het welzijn van de zeevarenden. 
Vrijwilligers van deze stichting bezoeken op maandag en donderdag overdag de schepen die de zeehaven van Moerdijk 
aandoen en nodigen de bemanningsleden uit voor het Zeemanshuis, dat gebruik maakt van De Veste, het onderkomen 
van de Waterscouting bij de sluis aan de Roode Vaart. 
‘s Avonds worden de zeelieden, die willen komen, opgehaald met het busje dat het Havenbedrijf 
ter beschikking stelt. Van 19.00 uur tot 22.00 uur is er gelegenheid voor een praatje met een biertje, een potje tafeltennis of 
een ander spel en natuurlijk is het Zeemanshuis ook in trek vanwege gratis WiFi en voor de aanschaf van een simkaart met 
opwaardeercode voor aan boord. 
In de week voor kerst vindt nog een activiteit plaats. Dan worden de zeelui van de aanwezige schepen verrast met een 
kerstpakket. Giften van het Havenbedrijf, bedrijven op het industrieterrein en van de kerken binnen de gemeente Moerdijk 
maken dit mogelijk. 
 
Voor de tijd van Corona waren er gemiddeld tien zeelieden per avond aanwezig, variërend van één tot wel veertig man. 
Tijdens de pandemie op zijn hevigst is het Zeemanshuis dicht geweest. Door één vrijwilliger is het contact met lijnschepen 
die de haven regelmatig aandeden, in stand gebleven: opwaardeercodes en de mogelijkheid om naar een supermarkt te 
gaan, werden aangeboden. Menig scheepskapitein laat ook nu nog geen bemanningsleden aan land gaan.. Toch zijn er nu 
weer regelmatig gasten in het Zeemanshuis, al is het tot nu toe rustiger dan voorheen. 
 
Rustiger heeft ook zijn voordeel, als je eens een kijkje wilt nemen op een bezoekersavond. Wij als bestuur van de stichting 
hopen op jouw komst. En wie weet, lijkt het jou wel wat, om vrijwilliger te worden in het Zeemanshuis. 
Daarvoor hoef je geen zeemansverleden te hebben of een binding met de haven. Een beetje meegevoel met de mannen 
die vaak negen maanden van huis zijn, is voldoende; even van boord zijn is zo belangrijk voor hen. Het is wel prettig, als je 
Engels spreekt, al is het, zoals bij de meeste zeelieden, maar een beetje. 
 
Momenteel heeft de Stichting twaalf vrijwilligers. Dat klinkt niet slecht, maar toch is er behoefte aan nieuwe deelnemers, 
omdat er nogal wat ouderen onder zijn. 
Ook zou het Zeemanshuis, zo nodig in de toekomst, een extra avond open kunnen zijn bij een groter aantal vrijwilligers. 
 
Iedereen is op een maandag- of donderdagavond van harte welkom om eens vrijblijvend te komen kijken in het Zeemans-
huis.  
 

 
Stichtingsbestuur Koopvaardijwerk, 
 
Abe van Dam (0168-404494), Ds. Jan-Willem Ester (06-
11070913), Ruud Hopma (0168-412771) en Jan van der Wulp 
(0168-326290). 
 
Het Zeemanshuis Moerdijk maakt gebruik van 
De Veste (clubhuis van Waterscouting Matthijs Heldt Groep Ze-
venbergen) 
Sluisweg 4 
Moerdijk / Roode Vaart 
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belevenissen van Brigitte @ van De Wolkast 

Goedemorgen  ‍♀️ 
 

En dan is het ineens echt herfst. Ik reed gisterochtend van huis naar de winkel en zag opeens de vele bladeren die nu op 
de grond vallen. En waarom mij dit opeens zo opvalt komt eigenlijk door Maria, de Mexicaanse studente die we tijdelijk in 
huis hebben. Zij kent geen herfst, in Cancun Mexico ligt de temperatuur het hele jaar zo rond de 30 graden. 

Zij verwonderd zich over de vele bomen hier en de mooie kleuren die ze nu krijgen. 

Dit maakt dat wij ook weer even extra bewust worden van de schoonheid van deze jaargetijde! 

Ze moet nu voor het eerst in haar leven wel zo'n 10km naar school fietsen door weer en wind, wat ze heel goed oppakt alle-
maal trouwens, maar straks dus ook voor het eerst met handschoenen, een jas aan en een sjaal om. 

Dat zal toch wel echt even wennen worden voor haar. 

Ze heeft nog nooit sneeuw in het echt gezien, dus we hopen stiekem dat ze dat ook mee mag maken hier in Nederland. 

We hebben haar afgelopen weken lekker meegenomen naar verschillende bossen om te wandelen, want ook dat kent ze in 
haar eigen woonomgeving niet. Ze vond het prachtig! 

Zij verwonderd zich bijvoorbeeld ook over het feit dat mensen op oudere leeftijd hier nog steeds fietsen (en haar zelfs voor-
bij gaan op een e-bike ;-) 

Deze ervaring is ook voor ons erg fijn, even die cultuur verschillen meemaken en daardoor onze eigen leefomgeving weer 
extra waarderen. Het is niet dat zij het slecht hebben of in armoede leven hoor, maar ze hebben gewoon echt een heel an-
der leven daar dan wij hier en dat is leuk om het samen over te hebben en haar ons leven te laten zien en ervaren! 
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“Rijst met vliegen” 

Voor 4 personen: 

1 liter melk - 200 gram dessertrijst of 200 gram risottorijst - 50 gram boter  

- 100 gram bruine basterdsuiker - 1 theelepel kaneelpoeder - 100 gram rozijnen 

Breng de melk en de rijst met een snufje zout aan de kook en roer goed door. Laat de rijst 

op een lage stand onder af en toe roeren in 15-20 minuten zachtjes koken. 

Smelt de boter in een steelpan en roer de suiker en het kaneelpoeder erdoor tot de suiker is 

gesmolten. Schep de rozijnen erdoor en verwarm even mee. 

Schep de warme rijstebrij in kommen en lepel er wat rozijnennat over. 

 

Eet smakelijk! 

 

        

Familie recept van Miranda de Bot  

Kerst pakketten actie op Moerdijk dorp. door Annemanie Scheenaard 

Vorig jaar is de kerstpakketten actie zeer succesvol geweest. Er konden veel inwoners worden 

verrast met een kerstpakket. Ook dit jaar gaan wij deze actie weer organiseren. 

Kent u iemand in dorp Moerdijk, die u graag anoniem een kerstpakket wilt geven, dan kunt u 

door middel van het invullen van de onderstaande strook iemand opgeven van wie u vindt dat 

hij of zij zo’n pakket verdient. 

De actie is voor iedereen bedoeld,  jong of oud, de ontvanger hoeft niet ziek te zijn, eenzaam of 

hulpbehoevend. 

De reden mag u zelf bedenken 

Het mag ook zo zijn dat u iemand wil bedanken voor zijn of haar hulp, of misschien weet u 

iemand die dit jaar erg veel voor u betekend heeft op wat voor gebied dan ook . 

Of misschien is er iemand die u kent die het financieel erg zwaar heeft en wel een extraatje kan gebruiken. Alles is mogelijk. 

Vul onderstaande strook in, dan hopen  wij ook dit jaar weer veel  Moerdijkers op ons dorp te kunnen verrassen.  

Strook inleveren bij:          Annemarie Scheenaard 

                                           Steenweg  30 

Of stuur een mailtje naar :  annemariescheenaard@live.nl  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  
 
Uw naam…………………………………………. 
 
U wenst een pakket voor, naam:  .................................................................... 
 
Adres: ..................................................................... 
 
Reden dat U voor deze persoon een kerstpakket wenst:  
 
 
 
 

mailto:annemariescheenaard@live.nl
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Ik ben ... 

  

Naam: Ilse Jansen  

Geboorteplaats en datum: Zevenbergschen Hoek, 1-3-1981 

Burgerlijke staat: samenwonend met Jelle Kayen 

Woon in Moerdijk sinds: 2018 

Beroep: Ik ben afgestudeerd aan de Archiefschool en ben dus officieel archi-

varis. Op het moment van schrijven ben ik nog Adviseur Documentbeheer bij 

de Efteling, maar vanaf 1 december 2022 treed ik in dienst bij het West-

Brabants Archief als Netwerker en Communicatiespecialist.  

Wat ik vroeger altijd wilde worden: als kind las ik veel boeken en was ik 

heel geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Dus werken in een biblio-

theek leek me erg leuk.  

Hobby’s: toneel spelen, lezen, series kijken 

Ik ben trots op: het feit dat onze toneelvereniging (waar ik voorzitter van ben) 

al ruim 55 jaar bestaat en nog steeds ieder jaar een avondvullend stuk uitvoert 

in de Ankerkuil  

Onmisbaar: Jelle, en onze lieve familieleden 

Moerdijk dorp plus +: De vele verenigingen die ons kleine dorp rijk is 

Moerdijk dorp min -: Echte minpunten zijn er niet, maar geen geldautomaat op het dorp is toch soms wel erg lastig... 

Wat houdt mij bezig: Ik noemde als pluspunt het feit dat ons kleine dorp heel veel verenigingen telt. Dat is zeker een plus-

punt, maar het vinden en houden van enthousiaste leden en vrijwilligers kan soms lastig zijn. Ik hoop dus dat we als vereni-

gingen onze leden enthousiast kunnen houden, zodat we alle activiteiten die we al jaren doen nog vele jaren kunnen blijven 

doen. En elkaar onderling helpen zal daar zeker aan bij dragen! 

Waar zie ik mezelf over 10 jaar: Dan woon ik zeker nog steeds in Moerdijk, want ons huis waar we sinds augustus wonen, 

is te fijn om te verlaten.  

Wat ik verder nog kwijt wil: Ik ben voorzitter van Toneelvereniging Moerdijk en Carnavalsvereniging De Spieringkruiers. 

Heb je interesse om bij te dragen aan de activiteiten van een van deze verenigingen, neem dan een kijkje op onze FB-

pagina's of websites en neem gerust contact op! 

www.toneelmoerdijk.nl - www.spieringkruiers.nl  
toneelmoerdijk@outlook.com - info@spieringkruiers.nl  

                                                                      

http://www.toneelmoerdijk.nl
http://www.despieringkruiers.nl
mailto:toneelmoerdijk@outlook.com
mailto:info@spieringkruiers.nl
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