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Vergadering wijkvereniging

gecombineerd met Dorpstafel
bijeenkomst

Dinsdag 11 juni a.s.om19.30

uur houdt de wijkvereniging in
samenwerking met Gemeente
Moerdijk een dorpstafelbijeenkomst
in dorpshuis Ons Stedeke:

bijpraten over ontwikkelingen met
betrekking tot bouwplannenin

de Weth. Trompersstraat, inde
Kloosterlaan, perceel Mariaschool,
verkeersperikelen, onderhoud N285,
groenplannen en sociale zaken.

Ons DO rpShart Jaargang 11
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Lunch voor KBO leden

Dinsdag 11 juni a.s. organiseert KBO
wederom een lunchbijeenkomst voor
haar leden om 12.00 uur in dorpshuis
Ons Stedeke. Kosten bedragen 8 euro
per persoon.

Inzameling GFT

Vanaf 1 juni wordt het GFT weer
wekelijks op maandag in Langeweg
opgehaald. Dit geschiedt de gehele
zomermaanden zo.



Veteranenviag

Op 4 en 5 mei, dodenherdenking

en bevrijdingsdag, hing bij het
monument voor oorlogsveteranen
(aan het kerkgebouw in Langeweg) de
Veteranenvlag. Ook op de nationale
veteranendag, zaterdag 29 juni a.s., zal
de veteranenvlag naast de nationale
driekleur wapperen bij het monument.
De veteranenvlag is een

door Nederlandse veteranen
ontworpen vlag. Ze is bedoeld

voor allen die namens

het Koninkrijk hebben gediend in

een of meerdere onderdelen van de
krijgsmacht. De vlag wordt beschouwd
als een symbool van verbondenheid
en waardering van alle veteranen,
zonder onderscheid. Centraal

op de voorgrond van de vlag is

het Draaginsigne Veteranen zichtbaar.
Dit symbool, een gouden letter V,

is ook bekend van de zogeheten
veteranenspeld. Het insigne staat
symbool voor de waardering voor het
risicovolle werk dat veteranen in het
verleden als militair in naam van de
samenleving hebben verricht. De
V-vorm staat voor de begrippen
veteraan, vrede en veiligheid.

Alle krijgsmachtonderdelen zijn terug
te vinden in de vlag: de lichtblauwe,
donkerblauwe en groene kleur staan
symbool voor alle veteranen die zich
als onderdeel van de landmacht,

de marine, de marechaussee of

de luchtmacht hebben ingezet. Te
land, ter zee, enin de lucht. De rode
en witte kleur hebben een dubbele
betekenis. Het rood is zowel onderdeel
van de Nederlandse vlag, maar tevens
is het een uiting van respect en eer
voor alle gesneuvelde militairen

en andere oorlogsslachtoffers. Ook
de kleur wit is onderdeel van de
Nederlandse vlag, maar staat
daarnaast symbool voor de vrede
waarvoor veteranen hebben
gestreden. De kleur lichtblauw
representeert VN-uitzendingen
zoals UNIFIL, UNPROFOR en

Mali. Het in de vlag aanwezige
groen staat symbool voor

onder andere de Tweede
Wereldoorlog, SFOR en ISAF,
waarmee alle missies worden
bestreken.
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Wegwijs o stinte

Wilt u samen de online Aanmelden

wereld ontdekken? Aanmelden kan via e-mail:

Steeds meer zaken kunt u online margot.eekhout@surplus.nl ol
regelen. Maar soms kan de drempel Of per telefoon: 06-23207523

hoog zijn om te leren hoe het

allemaal werkt. Met de gratis Maximaal 10 deelnemers per
workshops van Welkom Online zet u workshop, vol = vol. Bij grote

samen uw eerste stappen online! belangstelling volgt een nieuwe
workshopreeks.

Komt u ook?

Toegang gratis! U hoeft alleen uw

eigen telefoon, tablet of laptop mee te

nemen. Kijk op welkomonline.nl voor .

meer informatie of bel 088-344 2000.

Workshop data

locatie Buurthuis Ons Stedeke, Kloosterlaan 22, Langeweg
29-05-2024 10:00-11:30 De eerste stappen

05-06-2024 10:00 - 11:30 Gezondheid

12-06-2024 10:00 - 11:30 Mobiliteit

26-06-2024 10:00 - 11:30 QR-code

om Online is

— met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid.
renfonds, VodafoneZiggo en ASML en wordt ondersteund dc et

o
Caiiln _votalone AsSML



Een praatje bij een plaatje

Het huisje met de drie voordeuren

Op een mooie zomerdag in 1928
bezocht een fotograaf van de
Brabantsche lllustratie

Langeweg. Een foto met het meest
beeldbepalend gebouw mag dan niet
ontbreken. Het ligt voor de hand dat
in de kleine landelijke dorpen een
kerkgebouw met zijn toren niet aan
het oog van de fotograaf zal
ontsnappen, hoe bescheiden het
torentje ook is. Onze kerk met
klooster gebouwd in de noord-zuid-
richting, is op een dag met de zon
hoog aan de hemel, vanwege het
tegenlicht moeilijk te vereeuwigen
vanaf de smalle kerkpad. Dus dan
maar een kijkje vanuit het westen. Het
klooster uit 1874 is in 1916 verhoogd

met een verdieping. Het
leerlingenaantal van het klein-
seminarie achter kerk en klooster
groeide voordurend en daardoor

was uitbreiding van de celruimte
nodig voor het onderwijzend en
overig bedienend personeel. Het
seminariegebouw bevatte tevens een
aantal cellen voor de broeders die dag
en nacht een oogje in het zeil moesten
houden buiten de les, tijdens de
studie-uren en recreatie. Nu zal de
architect van de kapucijnen, broeder
Felix van Dennenburg nooit een
eervolle vermelding toegekomen zijn
vanwege de opbouw in 1916

van het klooster met een plat dak.
Vooral op het platteland komt een
dergelijke vorm bijna grootsteeds

en dominant over. Het was meer

van de nood een deugd maken.
Vermeldenswaardig is wel dat de door
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deze broeder Felix ontworpen,

nog bestaande Nederlandse
kapucijnenkloosters op
Rijksmonumentenlijst zijn geplaatst.
In ons dorp hielden de paters zich niet
enkel bezig met geloofszaken. Een
voorbeeld van bemoeienis van

de paters met profane zaken is de
strijd om verharding van wegen naar
en in Langeweg. De naam Slikgat
verdween dan wel geleidelijk van de
kaart maar het slik bleef liggen en
maakte de wegen in het najaar tot
een vrijwel onbegaanbaar spoor van
modder. Dit jaarlijks terugkerend
ongemak weerhield de inwoners er
niet van toch langs de dijken hun
woningen te bouwen. Het

was ook de enige mogelijkheid om

te bouwen en gaf vanwege de wat
hogere ligging bescherming tegen
wateroverlast. De kloosterlijke stilte
in de refter werd van tijd tot tijd
verbroken als de toestand van de
wegen van en naar Slikgat ter

tafel kwam en men voorstelde

de verharding van de Zuiddijk en
Hamseweg op het bord van de
wereldse overheden te leggen. Op de
foto ziet u het resultaat van zes jaar
bedelen, eigen aan de orde; in 1921
werd begonnen aan de verharding
met onverwoestbare kasseien. Links
op de foto enkele arbeiderswoningen.
Kapucijnen bouwden hun kloosters
graag op plaatsen of in gebieden waar
wereldse welvaart en eigenwaan van

de bewoners niet hoog in het

vaandel stonden geschreven. De kleine
eenvoudige huisjes getuigen hiervan.
De foto toont eigenlijk maar twee
huisjes; het voorste huisje verdeeld in
drieén en het laatste huisje.

Het bijzondere van de foto is dat het
kapucijnenklooster en de huisjes
ongeveer even oud zijn. Meerdere
huisjes in ons dorp werden
opgetrokken tijdens de bouw van het
kapucijnenklooster. Enig verband moet
er toch wel geweest zijn. Laten we met
het huisje links beginnen. Het is tot

op heden nog herkenbaar omdat de
oorspronkelijke contouren en daarmee
dorpse karakter nog aanwezig zijn.

Als een van de weinige huisjes is

het ontsnapt aan de naoorlogse
vernieuwingsdrang o.a. in de vorm

van grote raampartijen. In 1874

kocht de Slikgatse Johannes van
Leeuwen (1835-1908) hier ‘n deel

van de moestuin van de gebroeders
Lambertus en Cornelis van Geel.

Hij was in 1867 gehuwd met Anna
Catharina Adriaansen (1843 - 1923). In
1875 kon hij deze woning betrekken
met zijn vrouw en vier kinderen.

In het nieuwe onderkomen zou

de kroost nog aangroeien met zes
nakomelingen. Het huisje rechts

werd gebouwd door Johannes van
Nispen (1851-1917). Hij werd geboren te
Etten en was met zijn ouders in 1870
op Slikgat beland vanuit Sprundel.
Vader Leonardus was timmerman en
woonde in de



zogenaamde Dorpsstraat met zijn
vrouw Maria Verheijen (ook wel Van
Reijen genoemd). In 1876 trouwde
Johannes met Johanna Vriendts
(1849-1923), eveneens geboren te
Etten en als dienstmaagd werkzaam
op de hoeve van Cornelis

Lambertus van Beek aan de
Langeweg. Johannes was houtzager
van beroep. Hij bouwde of

timmerde het rechtse huisje op het
talud van de dijk dat eigendom was
van de Domeinen en waarover jaarlijks
grondbelasting, cijns, betaald

moest worden. In 1886 verviel de cijns
omdat Johannes in de gelegenheid
werd gesteld de ondergrond van zijn
huisje met aangrenzend erf

en tuin te kopen. Dat Johannes
houtzager was, verraden de
gepotdekselde schuurtjes. Tussen
1877 en 1888 werden de kinderen
Leonardus, Johanna, Adriana, Cornelia,
Gerardus, Adrianus en Dimphna
geboren. Cornelia en Dymphna
stierven jong. Tussen oktober 1882

en december 1885 verbleef moeder
Johanna regelmatig in Rosmalen. Het
kleine huisje werd in 1915 uitgebreid
met een aanbouw van twee
vertrekken aan de oostzijde, elk met
een deur aan de dijkzijde, vandaar het
huis met de drie voordeuren. Vader en
moeder bleven tot aan hun dood het
oudste deel bewonen. Ter

aanvulling op de oude
dagsvoorziening, werd het deels

ingericht als winkeltje. Het zal niet
groot geweest zijn; achter het
voorraampje verscheen

een etalage met wat snoepgoed.
Bekend werd het winkeltje van Jaaske
de Vries doordat het winkelend
publiek zijn buik al snel vol had bij het
zien van de muizen die zich bij

tijd en wijle tegoed deden aan het
geétaleerde. Dochter Johanna (1878-
1942) trouwt in 1904 met

Wilhelmus Broeren(1881-1957) uit
Hoeven. In 1921 koopt Wilhelmus
Broeren de woning naast

zijn schoonmoeder die door Johannes
van Leeuwen werd gebouwd. Zoon
Adrianus (1886- 1955) trouwde in 1913
met Catharina Nouws (1889-1981) uit
Etten. Dankzij hen, komt de naam

Van Nispen nog in Langeweg voor.
Zoon Gerardus verdronk in 1903 in

de haven van Zevenbergen. Dochter
Adriana stierf in 1906. De

oudste zoon Leonardus (1877-1948)
zette niet zo'n vaart achter een
trouwerij. Hij was schipper

en zag pas op 43-jarige leeftijd kans in
het huwelijksbootje te stappen met de
40-jarige Marina Korsmit uit Klundert.
In zijn trouwjaar koopt hij het huis met
de drie voordeuren, een voordeur voor
zijn moeder, een voordeur voor

hem en zijn vrouw Marina en een
voordeur voor Catharina Korsmit
(1862-1928), een oudere zus

van Marina. In 1944 werd de
uitbreiding van 1915 dusdanig



gehavend dat wederopbouw niet
meer mogelijk was. Het oudste
huisje kon nog bewoonbaar worden
gemaakt. In 1952 verlaat de

weduwe Van Nispen-Korsmit
Langeweg door de nog overgebleven
voordeur. In 1966 is het huisje met
de grond gelijk gemaakt om plaats te
maken voor nieuwbouw.

John van Opdorp, juni 2024

Naar Klaar en Frans in
Meerseldreef

De tochten van een bedelbroeder

uit het kapucijnenklooster te
Meerseldreef hebben 150 jaar
geleden geleid tot de komst van de
kapucijnen naar Langeweg. Ruim 120
jaar heeft deze orde zich ontfermd
over het geloofsleven in Langeweg en
omgeving. Geleidelijk trokken de
kapucijnen zich eind twintigste eeuw
terug om plaats te maken voor de
pastorale zorg door de zogenaamde
wereldheren. Bij de wat ouderen bleek
de band met hun vroegere
geloofsopvoeders zo hecht dat een
soort heimwee ontstond naar hetgeen
voorbij was. En om dit gevoel
enigermate te verzachten werd van
tijd tot tijd wat troost gezocht in het
bezoeken van de diensten in en

bij het kapucijnenklooster aan de
Dreef in Meersel. Onze dorpsgenoot
Wim van Alphen (1938-2024) was

een van die mensen. Wim overleed 12
maart jongstleden. Hij was een echt
verenigingsmens o.a. als lid van de
kruisboogvereniging Sint Sebastiaan,
de drumband en het kerkkoor. Als
vurig vakbondsman kwam hij op voor
de belangen van de leden en hij stak
daarbij zijn mening niet onder stoelen
of banken. Bijna 40 jaar was hij agent
van de plaatselijke Centrale
Volksbank. En dat alles zonder
poespas. Ondanks de tegenslagen die
hij in zijn leven ondervond, bleef hij
een gelovig mens die wekelijks, zonder
uiterlijke vroomheid, de gang naar de
kerk maakte vanuit de gedachte dat
zoiets bij het leven hoorde als de
bladeren aan een boom. Na de sluiting
van de kerk in Langeweg zag ik Wim,
tot zijn gezondheid achteruit ging,
vrijwel wekelijks in de kerkdienst te
Zevenbergschen Hoek. Meer dan
twintig jaar, tot enkele weken voor zijn
dood, opende en sloot hij met

zijn zoon, op zondag de Mariakapel.
Dat er, een door hem nooit
uitgesproken, gevoel was dat er meer
is tussen hemel en aarde , blijkt ook
uit zijn band met Meerseldreef; in het
Mariapark tegenover het klooster
staat een devotiekapel ter ere van de
Heilige Clara en de Heilige Franciscus
van Assisi. Wim heeft als timmerman
zijn bijdrage geleverd aan de opbouw
van deze kapel. ‘Goed weer houden,
dan heb ik het ook’ was een van zijn
gebezigde uitspraken volgens de



tekst op zijn gedachtenisprentje. En
laat nou die Heilige Clara aanbeden
worden voor klaar’ mooi weer.

Vele karnavalsverenigingen uit de
omgeving van Breda bieden haar
jaarlijks een worst aan bij het
kapelletje in de hoop op mooi weer
tijdens karnaval. En zo ziet u maar dat
in een tijd van bijna anderhalve

eeuw, de sporen die de termijnbroeder
tussen Meerseldreef en Slikgat heeft
achtergelaten, nog niet zijn uitgewist,
ook al was het weer niet altijd ‘klaar’.

John van Opdorp




Feest
van het Heilig Hart

Openluchtviering bij Emmaus in Langeweg

Zaterdag 8 juni Maickel Pr:;?séiingzzsvan Haeren
19.00 uur

Na afloop is er koffie

Inlichtingen: lj.vangils@home.nl Fanfare MuZie1< Veredelt

Met medewerking van
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EEN BEETJE
VERDER

Het bestuur van KBO en Seniorenraad Langeweg organiseren
Jjaarlijks samen een dagfietstocht.

Voor dit jaar staat deze gepland op woensdag 24 juli a.s.. Uiteraard
moet het dan wel goed fietsweer zijn. Is dat niet het geval dan
proberen het een week later 31 juli. Tedereen die zich opgegeven
heeft krijgt uiteraard bericht of het wel of niet door gaat.

Heb je zin om actief bezig e zijn en om graag deze dag mee te
fietsen dan moet je je uiterlijk véér donderdagavond 18 juli op te
geven door uw eigenbijdrage ad € 7,00 over te maken op
bankrekening NL88 RABO 0132 5961 13 t.n.v. Stichting

Seniorenraad Langeweg onder vermelding van fietstocht.
Het wordt weer een bijzondere en mooie fietstocht. Men vertrekt
om 10.00 uur bij de Mariakapel aan de Kloosterlaan.

Zoals gebruikelijk wordt weer voor de koffie met... en lunch gezorgd.

Met fietsgroeten.
Het bestuur van KBO/Seniorenraad Langeweg
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Vaartocht Seniorenraad

Seniorenraad Langeweg gaat op 7
augustus 2024 een vaartocht maken.

Deze vaartocht is al een aantal jaren
een populaire tocht. Dit komt mede
door de afwisselende vaarroute en
uiteraard de catering tijdens deze
vaartocht. Om 09.30 uur worden

de trossen losgegooid bij onze
aanlegsteiger in Drimmelen. Onze
bemanning serveert koffie of thee
met appelgebak. Via de Amer en de
havens van Oosterhout arriveren

we bij de Marksluis. Deze op afstand
bediende sluis wordt voor ons geopend
zodat we de Mark op kunnen varen.
We passeren de volgende plaatsen:
Breda, Terheijden, Zevenbergen,
Standdaarbuiten, Stampersgat en
Dinteloord. Bij Dintelsas vaart het
schip via de sluis het Volkerrak in. We
varen een stukje stroomopwaarts en
komen dan uit bij een van de drukste
sluizen van Europa: de Volkeraksluizen.
Hier gaan we schutten en komen
vervolgens langs Willemstad,

de havens van Moerdijk en de
Moerdijkbruggen. Daarna zetten we
weer koers richting Drimmelen.

Catering aan boord

Tijdens de rondvaart staat een
uitgebreid en gevarieerd lunchbuffet
voor u klaar. Zo kunt u genieten van
een heerlijke soep, verschillende

broodsoorten, krentenbrood, mini
croissants, zoete lekkernijen, diverse
soorten kazen en vleeswaren,
zoetbeleg, diverse salades, een warme
snack en tijdens de lunch

onbeperkt koffie, thee en melk.

‘s Middags gaat de bemanning rond
met warme snacks. In totaal zijn we
zeven uur onderweg. Helemaal exact
kunnen we de duur niet voorspellen,
daar we afhankelijk zijn van de
wachttijden bij de sluizen.

Milieuvriendelijk met de Z8

We gebruiken de nieuwste technieken
om zo milieuvriendelijk en comfortabel
mogelijk te varen. Daarnaast is

de Z8 ook nog eens een heel mooi
schip met een fraaie vormgeving

en een luxe interieur waarin
hoogwaardige materialen

zijn gebruikt. De raampartijen zijn
groot en bieden een uitstekend
uitzicht.

Vaartijd en kosten
09.30 - 16.30 uur voor slechts € 30,--
per persoon

Aanmelden

Door overmaking van € 30,-- pp voor
15 juli 2024 op bankrekening NL

NL88 RABO 0132 596113 t.nv. Stichting
Seniorenraad Langeweg

onder vermelding van vaartocht 7
augustus
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Jeu de boulesvereniging

Jeu de boulesvereniging Langeweg
is nog een jonge vereniging. Nieuwe
leden zijn uiteraard van harte welkom.
De vaste speelavond is op
maandagavond. Kom gerust een
kijkje nemen en doe vrijblijvend

een keer mee. Ondanks het een
jonge vereniging is, heeft men haar
voorzitter en echtgenote in het
zonnetje gezet wegens het feit dat
zij 50 jaar getrouwd zijn. Van harte
gefeliciteerd Jan en Toos van Nispen.

Biodiversiteit op de begraaf-

plaatsen van Immanuelparochie

Op 21 mei jongstleden is een aantal
(zo'n 25) vertegenwoordigers/
vrijwilligers van zowel bestuur,
parochiebegraafplaatsencommissie
(PBC), administrateurs, beheerders

en onderhoudsvrijwilligers van

de zeven begraafplaatsen van de
Immanuelparochie in dorpshuis

Ons Stedeke te Langeweg bijeen
geweest om samen van gedachten

te wisselen over biodiversiteit op de
begraafplaatsen. We zijn gestart met
koffie en gebak. Na een hartelijke
verwelkoming door de voorzitter van
de PBC, Ruben Goedhart, heeft Ruben
kort het doel van deze bijeenkomst
toegelicht. Aansluitend op meer
aandacht voor dit onderwerp, hebben
enkelen van de PBC een tijd geleden
een bijeenkomst van de Landelijke
Organisatie van Begraafplaatsen
(LOB) bijgewoond in Zwolle, waarin
de biodiversiteit op begraafplaatsen
centraal stond. Waarom biodiversiteit?
Het is algemeen bekend: de natuur
staat onder druk. Begraafplaatsen zijn
vaak een oase van groen en natuur.
Door de biodiversiteit op de
begraafplaatsen te omarmen, geeft
men daarmee de natuur een steuntje
in de rug. Bovendien kan biodiversiteit
de uitstraling van een begraafplaats
bevorderen. De leden van de PBC, die
deze bijeenkomst hebben bijgewoond,

12



zijn best enthousiast hiervan
teruggekomen, hetgeen heeft geleid
tot bespreking van de (on)
mogelijkheden betreffende dit
onderwerp bij ‘onze’ begraafplaatsen.
Dat was de aanleiding om met zn allen
samen te komen en de begraafplaats
in Langeweg en bij Emmaus het
plaatselijke bekende ‘Patersbos’, de
vijver en bijenkorven te bezoeken.
Nadat hij het programma voor deze
bijeenkomst kort had samengevat,
leidde Theo Schouwenaars van de
begraafplaats onderhoudsploeg
Langeweg, de groep rond. Het
bloemenveld dat is ingezaaid

op het strooiveld, de delen waar

het gras sinds één jaar niet meer is
gemaaid, maar zeker ook de

relatie inzake biodiversiteit in het
Patersbos, de vijver en de bijen
maakten bij de aanwezigen op een
positieve wijze indruk. Een vraag is
nog of het wenselijk is om bijvoorbeeld
in het lange(re) gras bloemen te
planten. Theo stelde dat we ook met
betrekking tot de begraafplaatsen
aan de toekomst moeten denken. De
gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers
neemt sterk toe. Daarnaast wordt er
momenteel al zo'n 67% van de
overledenen gecremeerd, dus het
aantal begrafenissen neemt nog
steeds af. Vraag daarbij blijft hoe

lang blijven de huidige zeven
begraafplaatsen open. Moeten er één
of meerdere begraafplaatsen op

termijn worden gesloten? We hebben
vervolgens nog aandacht besteed

aan het wel/niet gebruiken van
bestrijdingsmiddelen om de tegel-/
grindpaden onkruidvrij te houden.
Ook hieromtrent lopen de meningen
enigszins uiteen. Zeker is dat enkele
zitbankjes op de begraafplaats als heel
positief wordt ervaren. Na afloop van
de rondwandeling vond er, onder het
genot van een drankje, met de hele
groep een evaluatie in Ons Stedeke
plaats. Hieruit bleek dat sommigen
voorstander zijn en blijven van een
‘strak onderhouden’ begraafplaats,
maar de meesten voelen er zeker
voor om langzaamaan een begin te
maken om kleine(re) delen van de
begraafplaats in te richten met meer
biodiversiteit. Dit zou kunnen door
heide, bloemen en/of struiken te
zaaien c.qg. planten op delen van de
begraafplaats die daarvoor geschikt
zijn. Mogelijk kan ook op sommige
delen van (grotere) grasvelden een
deel minder frequent worden gemaaid
of een tijd helemaal niet. Bijen houden
op/bij de begraafplaats is een leuk
idee, maar er zijn ook mensen die bang
zijn van bijen. Op begraafplaatsen waar
helemaal geen gras is, zal biodiversiteit
wat moeilijker in te vullen zijn. Maar
ook daar zijn zeker mogelijkheden
door minder bestrating, meer struiken,
enzovoort. Wel is afgesproken te
pogen de plaatselijke bevolking zoveel
mogelijk ‘mee te nemen’ met de te
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ondernemen nieuwe activiteiten op
dit gebied, waarbij zeker het katholieke
karakter van de begraafplaatsen in ere
moet worden gehouden. Dit

houdt in dat de bomen, struiken,
enzovoort, wel moeten passen binnen
het geheel van een stille, rustige, nette
begraafplaats. Kortom een plek waar je
in alle rust je kunt bezinnen, waar de
nabestaanden en vrienden hun
geliefde overledenen kunnen blijven
herdenken.

De bijeenkomst werd rond 12.00 uur
afgesloten met een welgemeend
dank aan alle aanwezigen en een
dankjewel aan het bestuur van de
Immanuelparochie om deze zinvolle
en geslaagde bijeenkomst mogelijk
te maken. Op de bijgevoegde foto’s,
gemaakt door Ine Corstiaensen, een
korte impressie van deze biodiversiteit
bijeenkomst. Namens DB PBC,

Ad van Geel, secretaris
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CERNER

OPENINGSTIJDEN
SHOWROOM

IEDER 1E WEEKEND
VAN DE MAAND OPEN.

ALLES OP HET GEBIED
VAN INTERIEUR.

WOONACCESSOIRES EN
LEUKE KADO ITEMS.

VAN 10.00 - 16.00 UUR
ZUIDDIJK 3 LANGEWEG

WWW.SFAERA.NL

Voor ‘'n goed stuk viees of heerlijk visje, compleet diner, kopje koffie,
drankje, feest of catering bij uw thuis (van 10 tot 300 personen)

Eeterij & Feesteri] de Droom / Catering Le Traiteur
Exclusief

Wethouder Tromperstraat 52 te Langeweg
Telefoon 0168 - 75 62 63; email: info@eeterijenfeesterijdedroom.nl

Openingstijden cafe/restaurantiterras/cafetaria:
Woensdag tot en met zondag: vanaf 11.00 uur
Zie voor de vele mogelijkheden ook onze website:

www.cateringlekkerbourgondisch.nl

-
-
”

(.

Y

a0 B Winglenpbediif \

Sinds 1971

gemeenschap waar idealisten, dak- & thuislozen, en vrijwilligers
samen wonen en/of werken aan een duurzame wereld voor iedereen
startpunt voor dak- en thuislozen weer op weg naar een volwaardige
plek in onze maatschappij

een vertrouwd adres voor de aanschaf van 2dehands spullen!

Elke woensdag en elke zaterdag van 14.00 — 16.00 uur

bruikbare spullen over? Breng ze langs of maak een afspraak met

de ophaaldienst, 0168 - 324 524 Meer info:

www.emmaus-langeweg.nl
facebook.com/emmausiangeweg /

Ons dorpshart wordt mogelijk gemaakt door: Wijkvereniging Langeweg

Copy inleveren voor de 20e van de maand bij de redactie: onsdorpshart@gmail.com
of bij Bart van Gils, De langeweg 50 of bij Onno Surewaard, de Blokhut 2
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Wat, waar en wanneer te doen

Juni

@ Maandag
Inzameling GFT

.' — Vrijdag

Inzameling Papier

UUU
. Zaterdag
E 19.00 uur H.Hart openluchtviering, aansluitend koffie,

terrein Emmaus, mmv Muziek Veredelt
“ Maandag
IE Inzameling GFT
@ Dinsdag
19.30 uur, Dorpstafel/vergadering Wijkvereniging in Ons Stedeke
.' A Vrijdag
m Inzameling Plastic
“ Maandag
Inzameling GFT
“ Maandag
m Inzameling GFT
.' — Vrijdag
m Inzameling Plastic
“ Zaterdag
@ Nationale Veteranendag




